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Tekst: 2 Samuël 11 
 
God is licht - dat schijnt in de duisternis. Wat moeten wij met deze ‘foute’ 
geschiedenis over de vrome David die hier zijn God verloochent? Zo blijkt een 
door God gezalfde mens te zijn - met alle zondige fouten die erbij horen. En in 
Jezus Christus’ staat deze geschiedenis met name genoemd: “David verwekte 
Salomo bij de vrouw van Uria…” (Mt1,6). Zo omvat Gods plan onze zondige en 
gebroken wereld.  
 
Het verhaal. Het hst begint met het achterblijven van de koning in Jeruzalem. 
Heel snel gaat het verder: hij loopt, ziet, laat uitzoeken, laat komen, slaapt met 
haar, ze gaat weer terug. De koning krijgt wat hij hebben wil - einde. Maar nee, 
want Batseba blijkt zwanger. Davids plan om Uria van het front naar z’n huis te 
krijgen mislukt. Uria’s plichtsgetrouwe houding wordt heel lastig voor David. 
Daarom plan B. Uria moet z’n eigen doodsvonnis mee terug nemen naar het 
front. Daar wordt hij zó opgesteld dat hij sneuvelt. Ach ja, zegt David: collateral 
damage. In een oorlog gebeuren zulke dingen… Na de rouwperiode neemt hij 
Batseba op in z’n harem, en ze bevalt van een zoon. 
 
En verder? Het lijkt een geschiedenis zonder God - duisternis. Maar vgl. Ps10: 
“Waarom, HEER, verbergt u zich in tijden van nood? … God ziet het niet”. 
David bouwt z’n eigen leven op - en God lijkt afwezig. Maar “toch ziet u de pijn 
en het verdriet”. Dat is 2S11,27. Het oordeel van de HEER (vgl. 11,25!). “Met 
aandacht beziet hij, en fronsend keurt hij de mensen op aarde” (Ps11,4).  
 
Uria betekent: Vlam van JHWH. “Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! 
Laaiend vuur raast voor hem uit” (Ps50,3). Hoe gemakkelijk je jezelf ook voor 
de gek kunt houden, Gods licht straalt in de duisternis. Zoals Jezus, wiens 
afstamming ook deze geschiedenis omvat, schijnt in onze gebroken en donkere 
levens. Hoe louterend dat is, zien we in het volgende hoofdstuk. 
 
 
Vragen: 

- Herken je in je eigen leven momenten dat je plannen maakt(e) om je eigen 
foute keuzes en zonde te verbergen?  

- Herken je ook dat zo’n dubbelleven (kleiner of groter) heel veel energie 
kost? 

- Geloof je dat God jou daar echt van wil verlossen? Geloof je dat je leven 
daar echt beter van wordt? Wat doe je hiermee?  

- Hoe moeilijk vind je het om te geloven dat God het onrecht echt ziet 
(Ps10,14; 2S11,27)? Wat helpt het om dit te weten?  


