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liturgie middagdienst zondag 3 juli 2011 
Ds. Ulbe van der Meer 

Thema: Alles wordt nieuw… 
 
Psalm 96: 1, 2, 6 
Geref. kerkboek 132: 1, 2, 3, 5 
Schriftlezing: Marcus 2:18-22 
Preek 
Halverwege de preek: Psalm 63:2 
 
Amen: Gez 176b (wet, dubbelzang: 
- vers 1 vrouwen melodie 1 
- vers 2 mannen melodie 2 
- vers 3 vrouwen melodie 1 
- vers 4 mannen melodie 2 
- vers 5 vrouwen melodie 1 
- vers 6 mannen melodie 2 
- vers 7 vrouwen melodie 1 
- vers 8 mannen melodie 2 
- vers 9,10 allen, vrouwen melodie , mannen melodie 2) 
 
Gebed 
Collecte -> tijdens de collectie laten zien en horen: ballonnenlied – kidsopwekking 2 
 
Slotlied: E&R 161: 1, 3 
O God, die mij hebt vrijgekocht 
en door Uw bloed gered, 
Die, wat de duivel ook vermocht, 
mij voortleidt, tred voor tred. 
die trouw mij voorgaat op de weg, 
al is mijn pad ook ruw, 
o wijs mij steeds de rechten weg, 
maak mij een beeld van U. 
 
Maak mij een beeld van U, 
maak mij een beeld van U, 
zo vol van ootmoed, liefd’ en trouw, 
maak mij een beeld van U. 
 
Ja, Heer, hervorm mij naar Uw beeld, 
't is al, wat mij bekoort; 
Gedoog niet, dat de zonde leeft 
in 't hart, dat u behoort. 
blijf met uw liefde zo nabij, 
dat ik de zonde schuw. 
dat steeds Uw wil de mijne zij, 
maak mij een beeld van U. 
 
Maak mij een beeld van U, 
maak mij een beeld van U, 
zo vol van ootmoed, liefd’ en trouw, 
maak mij een beeld van U. 
 
Zegen 
Gezongen amen 


