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Krachttoer 

Vanmiddag een krachttoer: anders 
leren aankijken tegen natuurlijk en 
boven-natuurlijk. Sinds de Verlichting 
(17e en 18e eeuw) hebben we in het 
Westen geleerd voor waar aan te 
nemen wat verstandelijk 
beredeneerd kan worden. De 
wetenschap doet ertoe. De rest 
(waaronder God en geloof) is vaag, 
wazig, heeft vooral te maken met 
emoties en gevoel.  
Voor ons onderwerp: ziekte kun je 
bestuderen, je kunt proeven doen, 
medicijnen ontwikkelen en zo 
mensen genezen. Dat is natuurlijk en 
normaal. Een wereld van (boze) 
geesten is boven-natuurlijk. We 
hebben psychiatrie om zich daarover 
te buigen. 
Vanmiddag gaat het om een bijbelse 
visie op de relatie tussen ziekte - 
geesten - Jezus. Mensen in Israël 
keken niet op van boze geesten. Ze 
keken op van Jezus! Daar valt voor 
ons veel te leren. 
 

Marcus 9 

Een paar elementen uitgelicht: 
- de vader spreekt onbekommerd 
over ‘door een geest bezeten en niet 
kunnen praten”. Dat zijn voor hem 
niet twee dingen, maar één geheel. 

Jezus noemt het ook zo: geest die 
stom en doof maakt (vs. 25). 
- de betekenis van geloof en gebed. 
Punt is niet hoe goed mensen 
geloven en hoe krachtig zij kunnen 
bidden. Het gaat om geloof in en 
bidden tot de kracht van Jezus. 
- Jezus zegt (vs. 23): “of Ik iets kan 
doen? Alles is mogelijk voor wie 
gelooft”. Leerlingen vragen: waarom 
konden wij die geest niet uitdrijven? 
Dit ‘kunnen’ is verbonden aan geloof 
en gebed (vs. 23, 29). Dit kunnen is 
verbonden aan de heerschappij van 
Jezus. Die moeten we geloven, die 
mogen we aanroepen. 
Wat jij moet doen is geloven in Zijn 
macht en bidden. En dan is het aan 
Jezus wat en hoe en wanneer Hij 
iets wil doen. 
Ziekte - satan - Jezus: ze horen bij 
elkaar. En Jezus bevrijdt! 
 

Bevrijding 

Bevrijding wordt gebruikt bij 
demonen, maar je kunt het net zo 
goed gebruiken bij de griep of 
wanneer iemand niet kan praten (Mc. 
9). Bevrijding vindt plaats als je tot 
geloof komt. Dan kom je namelijk in 
het krachtenveld van Jezus Christus. 
Hij gaat je ‘bezetten’. Met zijn Heilige 
Geest. 
Demonen en griep... Dat klinkt óns 
heel raar in de oren. Bij griep slik je 
aspirine, maar bij demonen… Wij 

hebben dat sinds de Verlichting raar 
gemáákt. Waar denk je dat ziekte 
vandaan komt? God wil dat niet! Hij 
is niet de bewerker van het kwaad 
(NGB art. 13).  Maar Hij laat ons er 
nog wel mee leven. Want Hij zoekt 
geloof en gebed op aarde. 
Dank God, dat je mag geloven dat 
satan en z’n geesten niet en nooit 
‘de macht’ over jouw leven in handen 
krijgen, Jezus heeft dat. Je hoeft niet 
bang te zijn voor satan!  
Je moet hem ook niet onderschatten, 
hij zal er alles aan doen óm je bang 
te maken bij het onderwerp 
‘demonen’. Hij wil er wel van alles 
aan doen om je zover te krijgen als 
wij met elkaar hier in het verlichte 
westen zijn: veel ziekten kunnen wij 
(!) beheersen. En de rest is boven-
natuurlijk en daarmee wazig en 
vreemd. 
Maar het is helemaal geen rare 
vraag: door wie ben jij ‘bezet’? 
 

En verder.... 

Er is geen scheiding tussen natuurlijk 
en boven-natuurlijk; tussen wat ons 
verstand kan ‘pakken’ en wat ons 
verstand stil doet staan. Die 
scheiding is er niet. Er is maar één 
scheiding belangrijk, die tussen 
geloof en ongeloof.  
Verder over: “In de autoriteit van 
Jezus gaan staan” en dan in Zijn 
naam demonen gebieden iemand  

te verlaten? 
Is bezetenheid een straf van  
God? 
Wat is het denkkader dat daarbij 
hoort? 
Mensen hebben angst ontwikkeld 
voor het boven-natuurlijke dankzij  
de Verlichting. Het is tot iets ‘aparts’ 
ngemaakt.De bijbel leert je niet  
bang te zijn, wel waakzaam. En 
vooral: Jezus is overwinnaar! 
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Liturgie: 

zingen: “In de hemel is de Heer”  
votum en groet 
zingen: Gez. 123: 1 , 2, 5  
 
gebed 
kinderlied: Opw. 159 'Here der  

Heren'  
lezing: Mc. 9: 17-29 
zingen: Ps. 119:10 
preek over ‘bezet’ (serie gebed en 
genezing - 4) 
zingen: Opw. 354 
 
geloofsbelijdenis  
zingen: Gez. 143: 2, 3  
 
gebed 
collecte 
zingen: Ps. 56: 3, 4 
zegen 
 


