
Route 66  (over de 66 Bijbelboeken) over…. Wat de bijbel zo bijzonder maakt! 
1 Petrus 1: 22-2: 2 

Route 66 
Route 66 is de weg die loopt van het 
oosten naar het westen in Amerika, van 
Chicago naar Los Angeles. De weg 
wordt ook wel highway to heaven 
genoemd. Het is een weg die symbool 
staat voor het leven, je komt door 8 
staten, 3 tijdzones, je maakt alle 
weertypen mee, alle soorten steden, alle 
soorten dorpen en ik weet niet hoeveel 
verschillende landschapstypen kom je 
tegen. De bijbel kent 66 boeken. Ook in 
de bijbel kom je alles tegen. De bijbel is 
een eerlijk boek, zonder opsmuk, gehard 
zoals het leven soms hard is.  
 

De bijbel bijzonder? 
Er is geen boek dat al zolang meegaat. 
Geen enkel ander boek is in zoveel talen 
vertaald, wordt zoveel verkocht. 
Absoluut uniek dat God zegt ‘ik maak 
mijzelf bekend via dit boek’. Zo openbaar 
ik mij. Lees wie ik was dan weet je wie ik 
ben. Ik ben gisteren, heden en tot in 
eeuwigheid dezelfde. We zitten allemaal 
met vragen. Waar komen we vandaan? 
Waar gaan we heen? Wat is de zin van 
het leven? Hoe kunnen we groeien en 
veranderen? Wat is de bedoeling van 
het leven? Hoe vind ik licht in de 
duisternis. Hoe komt er orde in de 
chaos? Wat moet ik met het lijden en de 
pijn? Met God heb ik veel vragen maar 
zonder hem nog veel meer.  
 

Het woord = Pure melk  
(1 Petrus 2: 2) 
Verlang als pasgeboren zuigelingen naar 
de zuivere melk van het woord, opdat u 
daardoor groeit en uw redding bereikt.  
Pure melk, geen junkfood, successtories 
of welvaartsreligie. Borstvoeding is het 
beste. De bijbel is het snoeimes in de 
hand van de landman. Bij Bijbelstudie 
zou je heel vaak AUW moeten horen.  Jij 
moet de bijbel niet uit leggen. De bijbel 
legt jou uit. Onder het woord komen…. 
 

De kracht v/h woord   
(1 Petrus 1: 23) 
Opnieuw geboren worden uit zaad. 
Levend en altijd blijvend. 1. Het woord is 
zaad. 2. Dat woord moet gepland 
worden. 3. Het is een subtiele kracht. 
Praktische lessen: Je moet in aanraking 
komen met dat woord. 2. Wedergeboorte 
is een definitieve gebeurtenis in je leven, 
maar het is niet altijd een bewust 
moment.  
 

Hoe komt het woord binnen? 
Zie de rode draad en zie de held. 

 

De Rode Draad 
Matteus 22:28: Jezus zegt tegen de 
Bijbelleraars: Jullie dwalen want jullie 
kennen de schriften niet en ook niet de 
kracht van God. Dat kan dus. De bijbel 
lezen en niet begrijpen waar het om 
gaat. Petrus zegt: Dit woord is het 
evangelie dat u verkondigd is (1 Petrus 

1:25). Geen kennis, geen instructie, 
geen wijsheid, maar evangelie. Het 
goede nieuws. Het is Nieuw. Het is 
super goed en maakt je blij. Altijd moet 
het blijde boodschap zijn? Zelfs als ik 
preek over bijvoorbeeld schuld of de 
toorn van God. Wat is de absolute kern? 
Dat moet verkondigd worden.  
De rode draad 
 

De Held 
Jezus is de held. Heel de bijbel gaat 
over Hem. Alles wijst naar hem. Wat 
heeft Jezus met Adam, Jozef, David, 
Ester, Mozes, offers, de tempel of Jona 
te maken? De David en Goliath test. 
Jezus is de sleutel op de schatkamer 
van de bijbel. Alle Rode draden komen 
bij hem uit.  
 

Een E-mail…. 
Beste Gert, Sinds maart doe ik mee aan 
de Alpha cursus. Ongelooflijk mooi wat 
er allemaal gebeurt. Elke zondag kom ik 
nu met enthousiasme naar de kerk en 
voel ik me voor het eerst in mijn leven 
niet meer alleen. Ik weet inmiddels dat ik 
verder wil gaan op deze weg, die zo 
mooi is en zo leerzaam. Wat jammer dat 
ik het niet eerder mocht of kon of wilden 
toelaten in mijn leven. Graag zou ik lid 
van de kerk gemeente willen worden.  

8 mei 2011 
Gert Hutten  Overkoepelend 
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En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Maurits Voogd:  
 
   koepelvrienden@gmail.com  

..Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
 
  hkooijker1@chello.nl  

Wil je meer weten over de gemeente, haar 
activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 
de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  bij de uitgang op de tafel. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  


