
Zes keer de opwekking 
1 Cor. 15: 14 - 20 

Ontdek het maar… 

Leg het naast elkaar: vers 14 ‘als 
Christus niet is opgewekt, dan...’ en 
vers 20 ‘maar Christus is werkelijk uit 
de dood opgewekt’. 
Paulus vult het dan niet opnieuw 
voor ons in, hij laat het ons zelf 
ontdekken. En dat gaan we 
vanmorgen doen.  
 

Zes kado’s 

1. Hij gaf ons vergeving en 
verheerlijkte Jezus als de voldoende 
vergever; 
2. Hij gaf ons een vriend om op te 
rekenen en verheerlijkte Jezus als 
uiterst betrouwbaar; 
3. Hij gaf ons leiding en de waarheid 
en verheerlijkte Jezus als de 
absolute basis voor waarheid en het 
leven; 
4/5 Hij gaf ons een leven dat niet 
zielig is, maar benijdenswaardig, een 
dienst die niet tevergeefs is, maar 
vruchtbaar, en verheerlijkte Jezus als 
de bron en het doel van alle leven en 
alle dienst; 
6. Hij gaf ons eeuwige vreugde die 
niet zal worden beëindigd door de 
dood, en verheerlijkte Jezus als de 
auteur van het leven, de overwinnaar 
over de dood. 

Zes verlangens/behoeften 

1. We verlangen ernaar om 
aanvaard te zijn door God. Als er 
geen vergeving is, word je weggezet. 
Doe je niet meer mee. Als er geen 
vergeving is, word je gevangen 
gezet. Vastgespijkerd op. 
Buitengesloten.Dat wil niemand! 
2. We verlangen naar iemand op wie 
we kunnen rekenen, door dik en dun. 
Iemand die absoluut betrouwbaar is. 
Iemand die je nooit teleur zal stellen. 
Die er er altijd zal zijn. 
3. Er zit in alle mensen een diepe 
behoefte aan waarheid. Dat geeft 
houvast, dat geeft richting. Een diep 
verlangen van de menselijke ziel en 
de menselijke samenleving. 
4/5. Er is in ieder van ons het 
verlangen, dat ons leven goed 
besteed wordt. Dat onze levens 
tellen. Dat ze betekenis en nut 
hebben. Dat we niet aan het einde 
van onze dagen zeggen: het was 
allemaal leeg, zinloos. 
6. Is er een ‘hierna’? Wat komt na dit 
leven? Dat zijn vragen die alle 
mensen vroeg of laat toch bezig 
houden. En dat is logisch, want 
mensen zijn gemaakt óm te leven. 
  

Zeg het mee.... 

Paulus heeft het steeds heeft over 
Christus die is ‘opgewekt’. Daar zit 

een daad en de wil van God achter. 
God had er een bedoeling mee. Die 
bedoeling kom je op het spoor als je 
bij vers 20 de vraag stelt: ja... en 
dus...? Paulus laat dat open. Dat 
moesten we zelf maar ontdekken 
door vanaf vers 14 de negatieven te 
vervangen door positieven. 
 
De uiteindelijke bedoeling ligt in de 
erkenning dat de opwekking van 
Christus door God tegemoet komt 
aan diepe behoeften en verlangens 
van iedereen.  
Zeg het mee: de lof op deze God! 
 
 

ds Jan  F. de Haan 
1 mei 2011 Overkoepelend 

ook te vinden op: www.koepelkerk-arnhem.nl 

 

Elk schepsel in de hemel, op 

aarde, onder de aarde en in 

de zee, alles en iedereen 

hoorde ik zeggen: ‘Aan hem 

die op de troon zit en aan 

het lam komen de dank, de 

eer, de lof en de macht toe, 

tot in eeuwigheid!(Openb. 5) 
 

Liturgie: 

zingen: Opw. 586 
             Opw. 474 
votum en groet 
zingen: Opw. 510 
gebed 
zingen kinderlied: Psalm 8 - Heer 
onze Heer (Marcel & Lydia Zimmer) 
 
lezing: 1 Cor. 15: 1 - 13 
zingen: Gez. 169: 4, 5 
tekst: 1 Cor. 15: 14 - 20 
preek zes keer de opwekking 
zingen: Opw. 618 
 
woorden van leven   
zingen: Ps. 96: 1-4 
gebed 
collecte 
zingen: Ps. 148: 1, 4, 5 
zegen 


