
Serie: Eten met Jezus… deel 9 

Thema: De laatste gang….Jezus regeert 

Lucas 22: 1-38 

 

De volle waarheid 

 

De Geest zal ons de weg tot de volle waarheid laten zien.  

De naam van de Heilige Geest leert ons wat hij doet.  

Hij is bezig met heiligen, apart zetten. 

Hij is bezig om van ons geestelijke mensen te maken.  

Mensen die steeds dieper leven en dieper kijken.  

 

Ook naar deze geschiedenis uit Lukas 22 moeten we diep geestelijk kijken.   

Het gaat hier om dat wat er schuil gaat achter dat wat we zien en horen.  

 

Dit gaat niet simpel over de instelling van het avondmaal.  

Hier is een strijd gaande tussen de duivel en Jezus.  

Jezus leert dat de strijd in een beslissende fase is gekomen.  

Het koninkrijk van God is er bijna.  

Het nieuwe verbond door mijn bloed is er bijna.  

Hij heeft bijna gewonnen terwijl de duivel denkt dat hij wint.  

 

 

Daar is de duivel weer… 

 

Lucas 4: 13: Toen de duivel Jezus aan deze beproevingen had onderworpen ging hij voor een 

tijd bij hem vandaan. En nu is hij er weer.  

 

In Judas gevaren. Verraad van binnenuit. Jezus moet dood.  

Dat is het spannende van dit hoofdstuk.  

Twee plannen staan naast elkaar.  

Het plan van destructie en dood van de satan en het plan van redding van God.  

 

ER is een plan van dood en verderf  

Judas verraad door de duivel.  

DE satan zal jullie als graan zeven.  

DE satan die Jezus dood wil.  

Jezus zegt het zelf… Dit is uw uur. Het uur van de duisternis. (lucas 22:53) 

 

En een plan van Redding.  

Jezus noemt dat het nieuwe verbond komt eraan. 

Het koninkrijk is er bijna.  

Vers 16, 18, 30 

 

En die twee plannen worden met elkaar verweven.  

ER gebeurd uiteindelijk wat God wil.  

 



Zie maar in vers 22: De mensen zoon moet heengaan zoals bepaalt is.  

Vers 37: Wat geschreven staat moet in vervulling komen.  

 

JEZUS DIEPE VERLANGEN… 

 

Jezus heeft alles zelf al geregeld. De locatie blijft verborgen.  

Jezus zal en moet eten met zijn discipelen.  

 

Hij heeft er zo diep naar verlangt om juist deze maaltijd, dit bewuste moment mee te 

maken. Dit pesachmaal, daar zag ik naar uit.  

Nog een keer alleen met mijn vertrouwelingen. 

Voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 

 

Nog een keer alleen met jullie…. 

Jullie die steeds bij mij zijn gebleven (28).  

 

Waarom verlangt Jezus hier zo hevig naar?  

Het is een soort briefing. Vlak voor de beslissende strijd uitbreekt, de battle aller battles. De 

laatste briefing voor de alles beslissende veldslag.  

 

Het nieuwe verbond is er bijna. Laten we nog maar een keer lezen over dat schitterende 

nieuwe verbond door Jezus’ bloed.  

Jeremia 31: 31-34: 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en 

het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders 

sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond 

verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik 

in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste 

leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal 

elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want 

iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven 

en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. 

 

PASCHA EN AVONDMAAL 

 

Het pascha is een fantastisch feest.  

Het feest van bevrijding. Uit Egypte… 

Uit de slavernij. De onderdrukking.  

God heeft toen duidelijk gemaakt Ik ben de bevrijder. Ik red.  

 

Maar je kunt mensen wel bevrijden uit onderdukking maar het probleem van mensen zit 

veel dieper. In ons hart. Ons hart staat niet open voor God. Van binnen zit de slavernij en de 

onvrijheid. 

 

Het avondmaal is ook een feest van bevrijding. 

Maar wel een bevrijding die zoveel dieper gaat.  

  

De bijbel is daar zo helder over:  



 

Zacharia 3:1-5: Vervolgens liet hij me de hogepriester Jozua zien. Deze stond voor de engel 

van de HEER, met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. 2 De engel van de HEER 

zei tegen Satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen. De HEER, die Jeruzalem heeft 

uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. 

 

Johannes 16:8-11:Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de 

pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. 8 Wanneer 

hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – 

dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer 

zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. 

 

Openbaringen 12:7-11: 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen 

bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar 

werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak 

werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en 

die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen 

hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het 

koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. 

Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God 

aanklaagde, is ten val gebracht. 

 

Dat is wat Jezus zegt: Het pesach zal zijn vervulling vinden in het koninkrijk van God… 

 

De duivel wil ons gevangen houden in onwetendheid. In duisternis.  

Hij wil ons gevangen houden in onze schuld zodat wij op onszelf worden terug geworpen.  

Hij wil ons gevangen houden in zijn fabeltje ‘jij red jezelf wel’.  

Nu breekt het moment aan dat duidelijk wordt…  

God redt. Jij redt jezelf niet.  

Zeg het maar tegen God.  

God ik red het niet.  

God ik kan het niet.  

Ik wil wel anders, soms dat niet eens, maar God help me…  

 

En wat kunnen we ons soms ook gevangen voelen.  

Gevangen in je twijfel en je eigen hoofd en denken.  

Gevangen in een zonde.  

Gevangen in schuld.  

Gevangen in gedachten… 

 

Onze wereld moet definitief open worden gebroken.  

God zegt ‘vanaf nu zal de zonden niet meer heersen’. 

Voor mij is die schuld weg.  

Vergeven.  

Ik zie jullie niet meer als zondig.  

Vanaf nu ga ik aan jullie werken vanuit mijn plaatje met jullie.  

  



Mijn genade gaat heersen.  

Mijn liefde gaat heersen. 

Mijn vergeving gaat heersen.  

Het koninkrijk is er bijna… 

 

ETEN MET JEZUS 

 

Dat is wat Jezus zegt… een ongelofelijke belofte… Jullie zullen in mijn koninkrijk eten een 

drinken aan mijn tafel… en zetelen op tronen. En heersen als koningen.  

 

Niet meer beheerst worden, maar heersen…. 

Weer echt mensen worden zoals God ons heeft bedoelt.  

 

Dat is wat Jezus heel simpel wil.  

Contact… met jouw optrekken.  

Dat wilde God altijd al.  

Net als bij Adam en Eva even bij jou komen en aan het einde van de dag… even de dag 

doorspreken. He mens, hoe ging het vandaag? 

 

Jezus wil samen zijn met jou. 

Samen met jou eten.   

 

Wat is dat een relatie krijgen met Jezus?  

Nu dat is gewoon heel anders dan een relatie met vrienden.  

 

Je moet leren begrijpen dat het goed is dat Jezus hier niet is.  

Anders zouden wij toch maar een menselijk plaatje van hem maken.  

 

Een relatie krijgen met Jezus is afzien van jezelf…. 

Het gaat niet om jouw liefde. Blijf in mijn liefde zegt Jezus. 

Het gaat niet om jouw keuze. Zie dat God jou kiest.  

Mijn blijdschap moet in jullie zijn.  

Mijn woorden moeten in jullie zijn.  

Ik wil jullie vriend zijn.  

Ik geef mijzelf en ik houdt niets achter.  

Breng alles in je leven bij Jezus.  

Dan gebeurt er echt wat.  

 

 HET WONDER 

 

Het grote wonder is dit. De satan denkt ik heb bijna gewonnen. Ik maak de zoon van God 

dood. Maar God gebruikt dat plan van de duivel om uiteindelijk ons te bevrijden uit de 

macht van de duivel.  

 

Hij maakt van dat uur van de duisternis, die zwarte vrijdag een Goede vrijdag. Als God al dit 

kwaad ten goede kan keren hoe veel te meer zal hij dan wel niet al het kwaad in ons leven 

kunnen gebruiken.  



 

Er is een vechtsport Aikido: Het is een sport waarbij je de aanval van de tegenstander 

gebruikt om jezelf te verdedigen. Je laat hem aanvallen. Je gebruikt de aanval zo dat het 

tegen de ander werkt.  

 

Juist door Jezus dood komt er een totaal nieuwe relatie. Geen aanklacht meer, geen oordeel 

meer, geen schuld meer. Zo wordt de macht van de zonden verbroken. De bijbel zegt we zijn 

vrijgekocht uit de handen van de satan….  

 

Dat is heel bemoedigend voor ons. Soms geeft God de satan nog veel ruimte. Maar hij buigt 

de aanvallen van de satan om. Zodat de satan tegen zijn wil mee werkt aan zijn eigen 

ondergang.   

 

We zien daar een voorbeeld van in de tekst van vandaag. 

Petrus… de satan zal je zeven. Jij gaat Jezus verloochenen. Maar God gebruikt die 

verloochening om van Simon een rots in de branding te maken.  

Fantastisch wat daar staat. Jullie zijn steeds bij mijn gebleven in al mijn beproevingen. Zegt 

Jezus tegen zijn discipelen. En Jezus zegt tegen Petrus… Petrus ik heb voor jou gebeden. Als 

jij tot inkeer komt zul jij je broeders gaan sterken.  Jezus die bid voor ons…. 

 

Wat een laatste gang…. 

 

Dit is de laatste gang. 

De laatste meters voor het lijden.  

Jezus staat vlak voor zijn sterven.  

 

Het koninkrijk is er bijna.  

Dan zal Jezus bij ons zijn en met ons eten.  

Ik zal jullie tot in eeuwigheid nooit verlaten.  

 

Het vogelkooitje 

 

Een pastor in Engeland vertelde het volgende verhaal: Ik liep gisteren in de stad en zag een 

jongen op mij afkomen met een vogelkooi in zijn handen. Op de bodem van de kooi zaten 

drie vogeltjes die bibberden van de kou en van angst. Ik stopte de jongen en vroeg hem: 

“Wat heb je daar?” De jongen antwoordde: “Alleen maar een paar oude vogeltjes.” Ik vroeg 

hem: “Wat ga je met ze doen?”“Oh, ze mee naar huis nemen en plezier met ze maken,” 

antwoordde hij. “Ik ga ze plagen en hun veren uittrekken zodat ze met elkaar gaan vechten.” 

“Maar op een gegeven moment gaan die vogels je vervelen en wat ga je dan met hen 

doen?” “Oh. Ik heb een paar katten en die houden van vogeltjes, dus dan geef ik ze aan 

hen.” De pastor was even een moment stil. Hij voelde met zijn handen in zijn zak en pakte 

zijn portemonnee. Hij haalde er een geldbiljet uit en zei tegen de jongen: “Ik wil ze graag van 

je kopen.” Dat vond de jongen een geweldig idee en met het geldbiljet in zijn hand was hij in 

een oogwenk verdwenen.De pastor droeg de kooi naar het einde van de straat waar een 

boom stond op een mooi grasveld. Hij zette de kooi neer, deed het deurtje open en tikte 

zacht op de stokken in de kooi, om aan te geven dat ze de vrijheid in mochten. De vogeltjes 



maakten van de gelegenheid gebruik, verlieten de kooi en vlogen weg, de vrijheid tegemoet. 

Daarom was de kooi nu leeg. 

 

Toen vertelde de pastor het volgende: Op een dag hadden de duivel en Jezus een gesprek. 

De satan schepte op over alles wat hij zojuist gedaan had: “Ik heb de hele wereld in mijn 

macht. Mijn lokaas kunnen de mensen toch niet weerstaan.” Jezus vroeg hem: “Wat ga je 

met ze doen?” De duivel antwoordde: “Oh, ik ga plezier met ze maken. Ik ga ze leren hoe ze 

elkaar moeten haten, hoe mannen en vrouwen moeten gaan scheiden, hoe ze elkaar kunnen 

aanranden en verkrachten. Ik ga ze leren hoe ze verslaafd kunnen raken aan drank en drugs. 

Ik ga ze leren hoe ze bommen kunnen maken en elkaar kunnen vermoorden.”  

Jezus vroeg: “En wat ga je met ze doen als je daarmee klaar bent?” “Oh, dan ga ik ze doden, 

straalde hij vol trots.” Toen vroeg Jezus: “Hoeveel wil je voor ze hebben?” De satan 

reageerde: “Je wilt die slechte mensen helemaal niet hebben. Waarom zou je ze nemen? Ze 

gaan je haten, ze zullen je bespugen, vervloeken en vermoorden.” “Hoeveel wil je voor 

hen?” De satan keek begerig naar Jezus en grijnsde: “Al je bloed, je zweet en tranen. Ik wil 

jouw leven!” Jezus zei: “Oké, de koop is gesloten.”  Toen betaalde Jezus de prijs….! In 

Joh.18:8 spreekt Jezus de profetische woorden tegen de Romeinse soldaten: “Als jullie mij 

zoeken, laat deze mensen dan gaan.” 

 

 

Vragen voor de bespreking van het jaarthema geven 

 

1. In de gemeenteschets lees je over het ‘Pay it forward’ principe. Jezus heeft alles 

gegeven voor ons. Hij is Pay it forward. Lees het verhaal over het vogelkooitje en 

bespreek dat met elkaar. Hoe  kan Jezus’ offer ons stimuleren om te geven? 

2. Steeds zien we hoe belangrijk eten is. Eat, pray and love. Hoe zouden we juist met 

maaltijden kunnen geven aan anderen? 

3. Jezus zegt dat wij ons zelf moeten verloochenen en ons kruis op ons moeten nemen 

en hem moeten volgen. Wat is jezelf verloochenen? Wat is jouw kruis op je nemen?  

4. Hoe bevrijdt God ons uit de macht van de zonde? Waarom is dit belangrijk voor het 

thema geven?  

5. De wereld wil het kwaad indammen door meer regels en door veroordeling. God zegt 

‘Er is geen oordeel’ meer. Zie je hoe bijzonder dit is. Zolang de zonde een probleem 

blijft, wordt het alleen maar groter. God zegt dat probleem is opgelost. Zullen wij nu 

gewoon aan onze relatie gaan bouwen.  

6. Waarom is het zo belangrijk dat de duivel is verslagen en de aanklacht is verdwenen? 

 



Liturgie morgendienst 10 april 

Serie: Eten met Jezus 

Thema: De laatste gang…Jezus regeert! 

 

Aanbidding 

Opwekking 678 Heer wijs mij uw weg (piano) 

LvK 435: 2, 4 en 5 (orgel) 

Votum zegen  

Gebed 

Kinderlied Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon (piano) 

Kinderen naar de kinderclub 

 

Luisteren naar God 

Lezen Lucas 22: 1-38 

Psalm 145:2,3 en 4 (orgel) 

Preek:  Aan tafel met Jezus deel 9 

De laatste gang…..Jezus regeert! 

Lvk 183: 1, 2 en 5 O hoofd vol bloed en wonden (orgel) 

Psalm 99: 1+3+4 (orgel) 

 

Dank en gebed 

Dankgebed voorbede 

Collecte 

Opwekking 354 Glorie aan God (piano) 

 

Ga dan heen 

Zegen 

Amen zingen  


