
1 + 1+ 1 = 1   in de serie: geloven voor dummies 
 

3-1 heid 

Soms worden er voorbeelden 
gegeven om uit te leggen hoe dat 
kan: drie Personen en 
toch één God. Zou je kunnen 
denken aan een telescoophengel? 
Drie stukken, en toch één hengel. 
Nee, dat gaat niet, want God is niet 
in drie ‘stukken’ verdeeld. Helpt het 
voorbeeld van Henk? Henk is 
bouwvakker, de hele dag heeft ‘ie 
hard gewerkt. Als hij thuis komt, 
geeft hij z’n vrouw Marietje een 
kus. Hij is de man van Marietje. Na 
het eten leest Henk een verhaaltje 
voor aan zijn kinderen voordat hij 
ze naar bed brengt. Henk is de 
vader van zijn kinderen. 
Bouwvakker – man – vader: drie 
rollen, één Henk. Kun je zo ook 
over God spreken? Nee, dat gaat 
ook eigenlijk niet. Drie personen, 
dat is wel wat meer dan drie rollen 
die door één persoon gespeeld 
worden. De drie kleuren van de 
nederlandse vlag, een boom die 
bestaat uit takken, een stam en 
wortels... de voorbeelden zijn legio, 
maar geen van alle kloppen ze. 
 

1 + 1 + 1 = 1 

Maar als christenen God belijden 
als de Drie-enige: Vader, Zoon, en 
Heilige Geest, dan is dat geen 
formule waarover je je hoofd moet 

breken. Het is al helemaal geen 
rekensom die niet klopt. Ons 
bestaan als mensen wordt bepaald 
door de drie-enige.  
Hij is een God die bestaat in 
relaties. Tussen Vader en Zoon, 
Vader en Geest, en ook tussen de 
Zoon en de Geest. Wederkerige 
relaties: en binnen die relaties 
gloeit het van de liefde. 
Dat is de liefde waarmee de Vader 
de wereld gemaakt heeft. 
Dat is de liefde waarmee God na 
de zondeval naar ons toekwam: Hij 
heeft de wereld zo lief gehad, dat 
Hij zijn Zoon Jezus gegeven heeft 
opdat iedereen die in Jezus gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig zal 
leven (Joh. 3:16). 
Met die liefde wil de Geest van 
God mensen vervullen!! 
1+1+1 = één relatie! 
Daar buiten onze mensenwereld, 
buiten de ons bekende dimensies, 
is er Iemand! En die denkt over 
ons. Hij wil iets van ons. Hij vindt 
iets van ons. 
 

Gods handschrift 

Joh. 1:1-4 en 18 
Joh. 1:14 
Joh. 14:23 
Joh. 14:26 
Joh. 15:26 
Joh. 16:13-15 
Samen gelezen: 
1+1+1=1  Het is een schitterende 
waarheid: met z’n drieën staan ze 

er als 1 ‘man’ voor. Ze slaan de 
handen ineen. Dat vind ik 
onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk 
duidelijk. 
Het geeft me het diepste respect 
voor Gods aanwezigheid in mijn 
leven. 
Het brengt me tot overgave aan de 
manier waarop Gods Woord mij 
liefdevol zoekt. 
Het geeft me goddelijke adem en 
moed om intussen met beide 
benen op de grond mijn weg te 
zoeken. 
Dit is echt leven! In relatie met 
Vader, Zoon en Geest. 
 

Liturgie: 

welkom namens team 
vriendendiensten 
 
zingen: Gez. 107  
             Opw. 402 (band) 
votum en groet 
zingen: Opw. 556 (band) 
gebed 
 
preek over 1+1+1=1 
 
tijdens de preek zingen: 
- bij de Vader: Ps. 102: 12, 13            
- bij de Zoon: LvK 75: 3, 14  
- bij de Geest: Kom Heilige Geest   
zingen na de preek: Gez. 108  
 
geloofsbelijdenis (apostolische)  
zingen: Gez. 109: 4 (orgel) 
 

gebed 
collecte 
zingen: Gez. 161: 1, 4 (band) 
zegen 
 
sing-out 
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En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  :  
 
   koepelvrienden@gmail.com 

Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
e.kooijker@online.nl   
 
of:  www.alphacursusarnhem.nl 
 

Wil je meer weten over de gemeente, haar 
activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 
de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  bij de uitgang op de tafel. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst  gelegenheid om wat te eten.  


