
Blij dat ik lij….  
Kolossenzen 1: 24 

Nooit geweten… 

Aanvullen wat er nog aan Christus 
lijden ontbreekt??? 
Het lijden van Christus was toch 
zeker afdoende?! Compleet. 
Volkomen. 
Een hersenkraker van Paulus. 
We gaan lezen van achter naar 
voren, vers 29 en dan terug naar 24. 
In vers 26 zit een belangrijke sleutel: 
het mysterie, eeuwenlang verborgen, 
niet geweten, dat Christus ook voor 
niet-joden is. 
 

Mysterieus... 

Aan het lijden van Christus ontbreekt 
wat in die zin dat het niet gezien 
wordt door de mensen. Het wordt 
niet opgemerkt. Mensen gaan eraan 
voorbij. Het kan zomaar nog steeds 
een ‘mysterie’ zijn en blijven. 
Verborgen. 
Christenen zijn geroepen om het 
mysterie te onthullen. Door te lijden. 
En zo het lijden van Christus te 
presenteren.  
Paulus is blij dat hij het lijden van 
Christus kan laten merken aan de 
mensen in Kolosse - door zijn eigen 
lijden. En dat is op het moment van 
schrijven dat ‘ie gevangen zit in 
Rome. 
 
 

Leerzaam! 

Het teken van het kruis wordt 
uitgetekend  voor de mensen - door 
het lijden met het evangelie. 
“Neem uw kruis op u en volg Mij” -  
Marcus 8:34 - 338. 
Lijden kan niemand ontvluchten, 
waarom dan niet betekenisvol 
gemaakt?! En daarachter zit dus: zó 
wordt het lijden van Christus voor de 
naties en de mensen zichtbaar, 
merkbaar. En wordt het mysterie 
steeds verder onthuld: Christus voor 
iedereen (vs. 28). 
En wordt de boodschap van het 
evangelie in al haar volheid 
verkondigd (vs. 25). Die boodschap 
gaat namelijk over ‘lijden’. 
Als je bij Christus hoort, als je Hem 
verkondigt, belijdt, als je Hem in je 
leven laat doordringen, dan wordt dat 
‘lijden’. 
Als je gaat geloven in het kruis, dan 
gebeurt er iets met jou. 
Dit doet het evangelie bijvoorbeeld:: 
het zet jouw wereld, jouw 
verlangens, jouw grootheid, jouw 
eigen aard op z’n kop. Om je te laten 
voelen dat je zo pas goed op je 
voeten komt te staan. Net zoals de 
wijsheid van de wereld ons leert om 
weerbaar te zijn, sterk, laat een 
ander niet teveel van jezelf zien. 
Terwijl de wijsheid van de bijbel is: 
kwetsbaarheid is weerbaarheid. In 

zwakheid ligt kracht. Gebrokenheid 
en openheid is heel sterk. 
Neem je kruis op, verloochen jezelf, 
hou niet vast aan de wijsheid van 
jouw wereld, maar kom tot leven in 
de wereld van “Christus in u, Hij uw 
hoop op goddelijke luister” (vs. 27).  
Mijn luister zit vaak Gods luister in de 
weg. Mijn kracht kan Gods kracht in 
de weg staan. Ik moet echt zien hoe 
ontluisterend mijn eigen bestaan 
zonder Christus is en dan kan Zijn 
luister zichtbaar worden in mijn 
leven! 
En als we dát laten zien en laten 
merken onder de mensen, dan vullen 
we aan wat er nog aan het lijden van 
Christus ontbreekt.  
In ons lijden wordt Christus’ lijden 
aangevuld, omdat de mensen in ons 
lijden Zijn lijden zien. 
 
Het is lijdenstijd. De 40-dagen tijd tot 
aan Pasen. Een tijd van 
verootmoediging, van inkeer. Een tijd 
van stilstaan bij het lijden van 
Christus. Maar ook om aan te vullen 
wat er ontbreekt aan het lijden van 
Christus. Door de christenen die 
lijden, kruisdragen in hun eigen leven 
en zo het liefdevolle offer van 
Christus door de liefdevolle offers 
van zijn volk laten zien onder de 
mensen. 
Blij dat ik lij…. 
 
 
 

Liturgie: 

zingen:Opw. 268  
votum en groet 
zingen: LvK 95 
 
gebed 
zingen kinderlied: Blij blij mijn hartje is 
zo blij (E&R 237) 
lezing: Kol. 1: 24 - 2:5 
zingen: Gez. 162: 1, 3 
 
preek over blij dat ik lij... 
zingen: Ps.  67: 1, 2 
 
woorden van leven uit Mc. 8 
zingen: LvK 442:1, 2, 3  
 
gebed 
collecte 
zingen:Gez. 105 : 7, 8 (melodie Gez. 
103) 
zegen 
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