
Liturgie Vriendendienst: Zero Tolerance Voor Dummies 
 
15 miljoen mensen  
Welkom!!! 
 
Aanbidding 
Opwekking 159 Here der Heren 
Opwekking 580 Jezus hij kwam om ons leven te geven 
Votum en zegen 
Gebed 
 
Luisteren naar God... En kijken  
Preek Zero Tolerance (+PPT en in preek bijbellezingen)  
 
LvK 481: 1-3 (orgel) 
Opwekking 601 band 
 
Uitnodigen maaltijd + dank... 
Dankgebed en voorbede 
Collecte met luisterlied  (Opw. 710 Gebed om zegen) 
Psalm 134 (versie KK) band 
 
Ga dan heen 
Zegen 
 
 
 
Liedteksten volgen hieronder. 



Liedteksten vriendendienst zondagmiddag 13-03-2011 

 

’15 miljoen mensen’ 

 

Land van 1000 meningen 

Het land van nuchterheid 

Met z`n allen op het strand 

Beschuit bij het ontbijt 

 

Het land waar niemand zich laat gaan 

Behalve als we winnen 

Dan breekt acuut de passie los 

Dan blijft geen mens meer binnen 

 

Het land wars van betutteling 

Geen uniform is heilig 

Een zoon die noemt z`n vader Piet 

Een fiets staat nergens veilig 

 

refrein: 

15 Miljoen mensen 

Op dat hele kleine stukje aarde 

Die schrijf je niet de wetten voor 

Die laat je in hun waarde 

15 Miljoen mensen 

Op dat hele kleine stukje aarde 

Die moeten niet `t keurslijf in 

Die laat je in hun waarde 

 

Het land vol groepen van protest 

Geen chef die echt de baas is 

Gordijnen altijd open zijn 

Lunch een broodje kaas is 

 

Het land vol van verdraagzaamheid 

Alleen niet voor de buurman 

De grote vraag die blijft altijd 

Waar betaalt `ie nou z`n huur van 

 

`t Land dat zorgt voor iedereen 

Geen hond die van een goot weet 

Met nasiballen in de muur 

En niemand die droog brood eet 

 

refrein (2x) 

 

 

Opw. 159 

 

Here der Heren, Koning der Koningen 

U wil ik eren. U wil ik lofzingen 

Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting 

Mijn vaste burcht bij wie ik schuil 

 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 

Eer aan de Geest, U heb ik lief. 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 

 

 

(mannen) 

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep 

Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep 

Eer aan de Geest, U maakt ons samen één 

U alleen, U heb ik lief 

 

(vrouwen, tegenstem) 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 

Eer aan de Geest, U heb ik lief. 

 

(allen) 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 

 

Opw. 580 

 

Jezus, Hij kwam 

om ons leven te geven,  

daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.  

Hij gaf aan mij het eeuwige leven  

door te sterven aan het kruis. 

 

Ik zie nu zijn tranen  

en zie nu zijn wonden.  

Ik zie nu het bloed  

Dat Hij gaf voor mij.  

Dat bloed wast mij schoon  

en bevrijdt van zonde.  

Prijs de Heer; nu ben ik vrij!  

 

Refrein:  

Ik ben zo dankbaar, Heer  

voor wat U heeft gedaan.  

En heel mijn hart aanbidt  



uw heil'ge naam.  

En Heer, ik hou van U,  

want U hield eerst van mij.  

Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.  

 

Uit liefde droeg Jezus  

de straf van mijn zonden.  

Hij droeg die straf  

zelfs tot diep in de dood.  

Nu houdt de dood  

mij niet langer gebonden,  

ook al was mijn zonde groot.  

 

Want Hij is niet lang  

in het graf gebleven.  

De dood kon onmoog'lijk  

Gods liefde verslaan.  

Nu troont Hij als Koning  

en Heer van het leven.  

Heel de schepping roept zijn naam.  

 

Refrein  2x  

 

 

Opw. 601 

 

Deel door ons uw liefde uit 

aan wie honger heeft en pijn. 

Laat ons waar verdeeldheid is 

uw vredestichters zijn. 

Ons verlangen is alleen, 

Heer, maak ons hart bereid, 

dat door heel ons leven heen 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Deel door mij uw liefde uit, 

aan een medemens die lijdt. 

Leer mij meer vervuld te zijn 

met uw bewogenheid. 

Mijn verlangen is alleen, 

Heer, maak mijn hart bereid, 

dat door heel mijn leven heen 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Openbaar uw koninkrijk 

aan wie zoekt, aan arm en rijk. 

Giet een stroom van liefde uit, 

dat in ons en door ons, o Jezus, 

uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid. 

 

 

Deel ons door uw liefde uit 

tot de einden van de aard'. 

Dat zich waar de dood nu heerst 

nieuw leven openbaart. 

Maak ons als uw werkers klaar 

en sterk ons in de strijd, 

tot wij mogen oogsten waar 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Openbaar uw koninkrijk 

aan wie zoekt, aan arm en rijk. 

Giet een stroom van liefde uit, 

dat in ons en door ons, o Jezus, 

uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid, 

 

uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Deel door ons uw liefde uit, 

maak ons hart bereid. 

Deel door ons uw liefde uit, 

maak ons hart bereid. 

  

Deel door ons uw liefde uit, 

ja wij zijn bereid. 

Deel door ons uw liefde uit, 

ja wij zijn bereid.   

 

Deel door mij uw liefde uit  

ja ik ben bereid.  

Deel door mij uw liefde uit  

ja ik ben bereid. 

 

Uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid. 

 

 

 

 



Opw. 710 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

O God zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader maak mij tot een zegen 

ga mij niet voorbij 

Regen op mij met uw Geest Heer 

Jezus komt tot mij 

als de Bron van leven 

die ontspringt diep in mij 

Breng een stroom van zegen 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid 

 

Vader maak ons tot een zegen 

hier in de woestijn 

Wachtend op uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn 

Met een hart vol vrede 

zijn wij zegenend nabij 

van uw liefde delend 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn (2x) 

 

Met een hart vol vrede 

zijn wij zegenend nabij 

van uw liefde delend 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 

Kees K. Psalm 134 

 

(niet-ritmisch)      

Looft, looft nu aller Heren  Heer, 

Gij, Zijne knechten! geeft Hem  eer: 

Gij die des nachts Zijn huis bewaakt; 

En voor Zijn dienst in ijver  blaakt. 

 

(niet-ritmisch) 

Heft Uwe handen naar omhoog, 

Slaat naar het heiligdom Uw  oog, 

En knielt eerbiedig voor Hem  neer, 

Looft, looft nu aller Heren  Heer. 

 

(ritmisch) 

Dat 's Heren zegen  op u daal', 

Zijn gunst uit Sion  u bestraal', 

Hij schiep 't heelal, Zijn  naam ter eer, 

Looft, looft dan aller  Heren Heer 

Looft, looft dan aller  Heren Heer. 

 

 

 

Sing Out 

 

Opw. 601 zie hierboven 

 


