
Liturgie morgendienst 27 februari 2011: 
  
zingen: Opw. 687 
votum en groet 
zingen: LvK 178: 1, 4, 7 
  
gebed (en voorbeden) 
lezing: Matth. 26: 57 - 64 
zingen: Tegen het donker, lied 75 (melodie Ps. 116) (tekst hieronder!)  
preek 
zingen: LvK 281 
  
viering HA: 
- onderwijs: uit HC 28  
- zingen: Ps. 116: 5, 7 
- opwekking, delen van brood en wijn. 
- dankzegging en dankgebed, gevolgd door danklied: Gez. 127: 2, 4 (wijs: Gez 109) 
  
collecte 
zingen: Ps. 98: 2, 4 
zegen  
_______________ 
Tegen het Donker, nr 75 
tekst: S. de Vries, 
melodie: psalm 116 
  
Waar is de koning die men in hem zag? 
moest hij als kroon zijn machteloosheid dragen, 
stilzwijgend tronend boven al mijn vragen? 
Heeft hij mijn eerbetoon soms afgewacht? 
  
Noem mij het kwaad dat hem werd toegedicht. 
Wat wekte toch de woede van zijn broeders? 
Waarom verlangen zij dat hij moest bloeden? 
Ik werd zijn beul, gehouden aan mijn plicht. 
  
Wat was de waarheid die ik recht wou doen? 
Moest alle leed, omwille van de vrede, 
door één onschuldig mens worden geleden? 
Nu blijft zijn bloed een smet op mijn blazoen. 
  
Hoe dwingend klonk het roepen van de straat. 
In huis de tegenstem van mijn geweten: 
hij was rechtvaardiger dan ik ooit heette. 
Wat ik nu weet, het komt voor hem te laat. 
  
Wist hij de prijs, die hij mij heeft gekost? 
In alle onschuld waste ik mijn handen, 
wilde geen deel uitmaken van zijn schande. 
Ik liet hem gaan. Nooit laat hij mij meer los. 


