
Liturgie 20 februari 2011 
 

Aanbidding 
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken…(band) 

GK 107: 2+3 (2 orgel …. overgang…..3 band) 

Votum en zegen 

Psalm 98: 2+4 Gedacht aan zijn genade….hij komt een nieuwe wereld stichten…(orgel)  

Gebed 

Kinderlied GK 168‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God…  

Kinderen naar de kinderclub 

 

Luisteren naar God 
Lezen Lucas 7: 36-50 

Preek 

 

Aan tafel met Jezus deel 3 

Met de voeten op tafel…. 

Geloof, zonde, liefde en vergeving. 

De volgorde en samenhang. 
 

Feest van geloof en vergeving!!!! 

Psalmen voor nu psalm 130 (band) 

Opwekking 642 God vergeeft en geneest (band) 

 

Dank en gebed 
Dankgebed en voorbede 

Collecte 

Slotlied  GK 155: 3+5 (orgel) 

 

Ga dan heen 
Zegen 

 

Sing out 
Opwekking 684 Adembenemend 

Opwekking 682 U de leeuw van Juda 

En…… 

 



Psalmen voor nu 130: 
Uit de diepten roep ik U 

Heer, mijn God 

Ik heb U nodig, Here luister 

Nu ik schor gebeden fluister 

Luister toch 

Heer, luister toch 

 

Als U niets dan zonden zag 

Heer mijn God 

Wie bleef in leven, maar U wilt nu 

Juist vergeven. Dus verdient U 

diep ontzag. Ons diep ontzag. 

 

Ik blijf wachten tot U komt 

Heer mijn God 

Ik blijf nog sterker op U wachten 

dan een mens in lange nachten 

wacht op licht 

het morgenlicht 

 

Israel, hoop op de Heer 

Hoop op God 

Want Hij heeft zich aan jou verbonden 

Hij verlost je van je zonden 

Hij maakt vrij.  

Hij maakt jou vrij!! 

 

 

 


