
Liturgie morgendienst 5 december 

Voorganger: ds G.A. Snip 

 

Zingen: Opw. 219 (band) 

Votum en zegengroet 

Zingen: Ps. 105:1,2 (orgel) 

Gebed 

Kinderlied “Hij alleen” (band) 

Lezen: Gen.18:1-15 

Zingen: Ps. 71:8,9,13 (orgel) 

Tekst: Gen.18:13,14 

Preek (thema: Je kunt aan op wat God zegt) 

Zingen: Gez. 78:1,2,3,4 (orgel) 

Lezen: Mt. 22:34-40 

Zingen: Gez. 23 (orgel) 

Gebed 

Collecte 

Zingen: Opw. 60 (band) 

Zegen 

 
 
Tekst ‘Hij alleen’  

 

De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 

de God van Adam en Eva, 

van Jozua en Job. 

De God van David, Elia en Mozes, 

de God van Esther en Jozef 

daar vertrouw ik op! 

 

Refrein: 

Want Hij alleen (Hij alleen) 

en niemand anders (niemand anders) 

Hij alleen (Hij alleen) 

is de ware God! 

 

Hij heeft de hemel en aarde geschapen 

en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 

Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 

en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 


