
 Doodzonde!  Lusteloosheid  
Filip. 3: 14 - 4: 9 

Vooraf: hoofd of dood? 

De term (uitroep) ‘doodzonde’ is 
expres gekozen in plaats van te 
spreken over dood-zonden. Alsof 
deze altijd zwaarder en erger zijn 
dan andere. Sommigen pleiten 
ervoor om het woord ‘hoofd-
zonden’ te gebruiken. Daaraan 
kleeft hetzelfde bezwaar, maar 
ondervangen wordt het idee alsof 
dit onvergeeflijke zonden zijn.. 
Ons punt was: zondige patronen 
aan te wijzen die je leven ruïneren.  
En dat is doodzonde! 
 

Lusteloosheid 

Hoezo is dat doodzonde? Het is 
jammer, het is vervelend, maar 
zonde??? Wie op internet gaat 
zoeken komt samenvattingen 
tegen van wat monniken erover 
hebben geschreven - boeiend, 
maar je raakt de weg steeds verder 
kwijt. 
We gaan van ‘leegheid’ naar 
‘gebrek aan motivatie’ naar 
‘onvrede’. En dat tegen de 
achtergrond van de vrede van God 
waarover Paulus schrijft in Filip. 4. 
 
 
 

Jezus 

Jezus leefde Zijn leven met passie, 
intens, zowel in vreugde als in 
lijden, elk mens die dichterbij Hem 
kwam deed ertoe. Maar Hij leefde 
ook niet in een hectiek, zonder 
stilte of vrede. Jezus moet het 
tegenovergestelde zijn geweest 
van ‘lusteloos’. Hij was bewogen, 
gemotiveerd, Hij werd gedreven. 
Door Zijn verhouding met Zijn 
Vader. En daardoor zag Hij zijn 
taak, zag Hij de mensen, was Hij 
bezig ondanks felle tegenstand en 
tegenwerking. Zijn leven was Hem 
de moeite waard!   
 

Kern 

Onze samenleving zit wat motivatie 
betreft vol prikkels en triggers. 
Mensen jagen naar van alles en 
nog wat. En nog nooit is de leegte 
zo groot geweest! 
Over-gestimuleerd door een zee 
aan mogelijkheden worden 
mensen ‘lusteloos’. De echte, 
diepe motivatie is weg: waar doe ik 
het allemaal voor? Wat maakt nou 
eigenlijk hét verschil? In mijn leven, 
in deze wereld? 
 
 

De echte zin en diepgang vind je 
alleen via God. Hij is namelijk de 
God van de vrede. 
Lusteloosheid is uiteindelijk 
onvrede door het verlies van 
honger naar deze God. 
Het allersterkste wapen tegen 
lusteloosheid, tegen on-vrede: 
aanbid God met je leven en prijs 
Zijn naam. Voor de vrede die Hij in 
jouw leven legt. God heeft onze 
aanbidding niet nodig, maar wij 
hebben die wel nodig.  
  

Paulus’ tips 

Schenk aandacht aan! 
Dat gaat dus niet vanzelf.  
Dat vraagt een bewust je denken 
richten op. Maar dan zul je merken 
dat datgene wat je in je leven stopt 
er ook weer uit gaat komen. En dat 
vat Paulus samen met: alles wat 
deugdzaam is (waar doe ik het 
voor) en lof verdient (aanbid God). 
 
_________________________ 
 
� De halve wereld klaagt over 
vermoeidheid en lusteloosheid  
- en slikt zich wezenloos aan de 
oppeppende pillen, snacks en 
drankjes. Geen goede situatie, 
vinden de onderzoekers. Kunnen 

die vermoeide en lusteloze 
mensen niet beter iets gaan  
doen? 
De andere helft doet er  
onderzoek naar…. 
Wat zijn we kwijtgeraakt? 
� Schenk aandacht aan:  
wat spreekt u aan en waarom? 
Wat wilt u ermee doen? Hoe? 
� “Je leert genieten van Hem 
en Hem te aanbidden”. 
Waar leef je voor? 
� Het medicijn tegen lusteloos- 
heid is niet zestien uur  
per dag werken, zeven dagen 
per week; dat is de weg naar  
een zenuwinzinking. En 
 je ontneemt jezelf daarmee  
ook nog eens de mogelijkheid 
om het leven, de liefde en  
God te omhelzen. 
� “Hoewel we lusteloosheid  
ophet eerste gezicht wellicht  
de meest onbeduidende  
van alle zonden vinden, kan  
ze in feite toch wel eens een  
van de ergste zijn, omdat  
ze wanhoop en duisternis  
brengt, de goedheid ontkent  
van wat God heeft geschapen  
en uitloopt op een  
naargeestige traagheid” 
. 
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