
Liturgie morgendienst 14 november 2010: 
 
 
zingen: Opw. 617  een machtig Maker 
votum en groet 
zingen: Gez. 79:1 
  
gebed 
kinderlied: Omdat wij kinderen van de vader zijn (piano) 
lezing: Joh. 4: 5 – 30 
zingen: LvK 75: 5, 14  de bron, de herder 
preek over doodzonde (deel 6 – wellust) 
zingen: Ps. 139: 1, 11 
  
woorden van leven 
zingen: Ps. 85: 4 
  
gebed 
collecte 
zingen: Ps. 63: 2, 3 Uw liefde… 
zegen 
 
 
Kinderen van de Vader 

Wij willen samen vieren dat God van mensen 
houdt 
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde 
bouwt 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen delen met kinderen klein en 
groot 
En net als Jezus geven aan anderen in nood 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 

 
 

Wij willen samen leven als vrienden verder 
gaan 
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn 
gedaan 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen spelen in huis en op de straat 
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk 
gaat 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 

 


