
Liturgie vriendendienst 

 

Ik heb nog een appeltje te schillen.. 

 
Welkom 

Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg (band) 

Psalmen voor Nu psalm 130 (band) 

GK 106: 1, 2 (orgel) 

Votum en zegen 

Gebed 

 

Luisteren naar God 

Lezen Job 40: 1-9, 42: 1-6, Hebreeën 13:8 

Preek: Waar is God in het lijden? 

 

Groot is uw trouw o Heer (orgel +band) 

Zingen opwekking 612 Ik kom tot U (band) 

Dank en gebed 

Collecte (luisterlied) 

GK 167, 2+3 (orgel) 

Ga dan heen 

zegen 

 

Sing Out 

Opwekking 672 Heerser over alle dingen... 

Opwekking 44 Geprezen zij de Heer… 

 



Teksten liederen: 

 

Opwekking 687: Heer wijs mij uw weg. 

Heer, wijs mij Uw weg 

En leid mij als een kind 

Dat heel de levensweg 

Slechts in U richting vindt 

Als mij de moed ontbreekt 

Om door te gaan 

Troost dan liefdevol 

En moedig mij weer aan 

 

Heer, leer mij Uw weg 

Die zuiver is en goed 

Uw woord is onderweg 

Als een lamp voor mijn voet 

Als mij het zicht ontbreekt 

Het donker is 

Leidt mij dan op Uw weg 

De weg die eeuwig is 

 

 

Heer, leer mij Uw wil 

Aanvaarden als een kind 

Dat blindelings en stil 

Uw vertrouwd vrede vindt 

Als mij de wil ontbreekt 

Uw weg te gaan 

Spreek door Uw woord en Geest 

Mijn hart en leven aan 

 

Heer, toon mij Uw plan 

Maak door Uw Geest bekend 

Hoe ik U dienen kan 

En waarheen U mij zendt 

Als ik de weg niet weet 

De hoop opgeef 

Toon mij dat Christus 

Heel mijn weg gelopen heeft 

 

Toon mij dat Christus 

Heel mijn weg gelopen heeft 

 

Psalmen voor Nu psalm 130 

Uit de diepten roep ik U 

Heer, mijn God. 

Ik heb u nodig, 

Here luister 

nu ik schor gebeden fluister, 

luister toch, 

Heer, luister toch. 

 

Als u niets dan zonden zag, 

Heer, mijn God, 

wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

juist vergeven. dus verdient U 

diep ontzag, 

ons diep ontzag. 

 

Ik blijf wachten tot U komt, 

Heer. Mijn God. 

Ik blijf nog sterker op U wachten 

dan een mens in lange nachten 

wacht op licht, 

het morgenlicht. 

 

Israël, hoop op de Heer. 

hoop op God, 

want Hij heeft zich aan jou verbonden. 

Hij verlost je van je zonden. 

Hij maakt vrij. 

Hij maakt jou vrij!  

 

GK 106: 1,2 

God in de hoog' alleen zij eer 

en dank voor zijn genade! 

Daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 

God toont zijn gunst aan ons geslacht, 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde. 

U, Vader, U aanbidden wij, 

Wij zingen U ter ere. 

Onwrikbaar staat uw heerschappij, 

Voorgoed zult Gij regeren. 

Gij hebt onmetelijke macht, 

Uw wil wordt onverwijld volbracht. 

Die Heer is onze Koning. 



Groot is uw trouw o Heer 

Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein 

 

 

Opwekking 612: Ik kom tot U 

In uw aanwezigheid 

kan ik daar ooit zijn, 

want ik ben een mens, 

zondig en onrein. 

Maar U gaf uw Zoon 

om in mijn plaats te staan 

en door wat Hij deed 

mag ik binnengaan. 

 

Refrein: 

En ik kom tot U 

met een open hart. 

En ik kom tot U, 

God van mijn verlossing. 

En ik kom tot U 

zoals ik ben. 

En ik kom tot U 

in aanbidding.  

 

U voelt met mij mee, 

vreugde en verdriet. 

U werd ook verzocht, 

toch zondigde U niet. 

Daarom mag ik nu 

met vrijmoedigheid 

komen tot uw troon 

in uw aanwezigheid. 

 

Refrein 

 

GK 167: 2,3 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

 


