
Heb…tember…Hebzucht  Doodzonde deel 5   
Lucas 12: 13-34: Hoed je voor iedere vorm van hebzucht…

Inleiding 

-Reacties op de preken over 
Doodzonde… 
-Ali B. Dit gaat fout! 
-Hebzucht is goed…zeggen ze. 
-Heb-tember 
 

Wat is hebzucht? 

-In hebzucht zitten de woorden hebben 
en zuchten. Hebben is vasthouden, 
voor jezelf houden. Zuchten 
naar….verlangen naar. Apart woord. Ik 
ga zuchten van hebben.  
-Verlangen om steeds meer te hebben 
en daar je status en zekerheid aan 
ontlenen.  
-De zonde begon al met consumptie. 
 -We kijken dan ook naar ons 
consumptiepatroon. De vraag bepaalt 
het aanbod.  
-1 Timoteus 6:10: De wortel van alle 
kwaad is geldzucht. We hebben het dus 
over de wortel van al het kwaad. Zoek 
naar de wortels van je gedrag…  
 

Jezus onderwijs 

-Ik ben niet jullie rechter of 
bemiddelaar. Ik ben het leven. Mijn 
advies gaat ver uit boven jullie 
dilemma’s. Hoedt je voor iedere vorm 
van hebzucht. Vasthouden. Voor jezelf 
houden.  

-Jezus gaat hebzucht verder uitleggen 
met het voorbeeld van de man die 
steeds grotere schuren bouwt. Jezus 
noemt hem dwaas, wij zouden hem 
misschien wel een goede ondernemer 
noemen. Wat is het centrale punt:  
*Voor wie zijn de schatten die je hebt 
opgeslagen? 
*Hij verzameld schatten voor zichzelf.  
*Ik redt mezelf wel en houd mezelf 
overeind.  
 

Remedie tegen hebzucht 

-De bekende zaken: Jij hebt niets en 
krijgt alles ook nog eens in bruikleen 
om….. Alles opgeven is erkennen dat 
het niet van jou is.  
-God wil dat we niet in de macht zitten 
van dingen en geld (het zijn afgoden). 
-Zonde is de majesteit van God 
inwisselen voor de grootheid van 
dingen. Vb van toneelstuk. 
-Ontmaskeren wat hebben met je doet. 
Hebben (rijkdom) maakt eenzaam. 
 

Gods karakter 

-Wie is God: De hebberige of gevende 
God? 
-Gaan lijken op God is delen en geven.   
-Deze wereld draait op Gods 
vrijgevigheid.  
-Door te geven kom je tot je recht.  
-Wie is in staat om ons te verlossen van 
onze hebberige natuur?  

Verzoening 

- het gaat erom dat wij echt 
berouw krijgen. De zonden 
achter iedere zonde moet 
blootgelegd worden. Wij willen 
onszelf redden.  

- Verzoening is veel meer dan 
verzoening met God of mensen. 
Jij moet verzoend worden met 
de wereld, met je geld, met je 
spullen.  

- De bijbel noemt dat de wereld 
overwinnen. Je kunt leven of 
geleefd worden. Je kunt heersen 
of beheerst worden. Je kunt op 
gaan in het leven of genieten 
van het leven.  
 

In de kring 

• De wereld zal zich niet voorbij 

zijn huidige crisistoestand 

kunnen ontwikkelen als we van 

de denkwijzen blijven uitgaan die 

de crisis juist hebben 

veroorzaakt (Albert Einstein).  
 

• Shopping is the religion of our 

age (Tim Chester) 

 

• The cars in the churchyard are 

shiny and German; Distinctly at 

odds with the theme of the 

sermon. And during communion I 

study the people 

Squeezing themselves through 

the eye of the needle (Neil 

Hannon). 

 
• Je hoeft niet groot en krachtig te 

zijn om te beginnen. Maar je 

moet wel beginnen als je groot 

wilt worden. 

 

• De reden dat ik geen christen kan 

worden, is dat ik geen verschil zie 

tussen christelijk en niet-

christelijk gedrag. 

 

• Luister Op Youtube naar het 

liedje van Ali B. Dit gaat fout! 

 

•  Hoe ga jij het sinterklaasfeest 

vieren na deze preek? 
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