
Liturgie 24 oktober 2010 
Doodzonde 3 

Jaloezie… 
 
Aanbidding 
LvK 21: 1+5 (orgel) 
Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg (band) 
Votum en zegen 
Gebed 
 
Luisteren naar God 
Zingen met de kinderen Opwekking 462 (band) 
Lezen Genesis 4: 1-10 Filippenzen 4: 8-13 
Zingen psalm 73: 2+10 (orgel) Met jaloezie wordt mijn hart vervuld… 
Preek Doodzonde 3 Jaloezie… 
Zingen GK 145: 1+2 (orgel) Wat is echt heerlijk? 
Zingen psalm 42: 1 (orgel) Waar verlang je naar? 
Hier beneden is het niet! (Wijs psalm 42) (orgel) Wat is echt waardevol? 
 
't Oog omhoog, het hart naar boven!  
Hier beneden is het niet:  
't ware leven, lieven, loven  
is daar waar men Jezus ziet.  
Wat men hoort of ziet op aard'  
is ons kost'lijk hart niet waard:  
wil men leven. lieven, loven?  
't Oog omhoog, het hart naar boven!  
 
Jezus, Bron der hemelvreugde,  
die ons hart eens smaken zal;  
wat ons ooit op aard' verheugde,  
Gij verheugt ons boven al!  
Zonder einde geeft Uw lof,  
Jezus, ons de rijkste stof:  
trek tot U ons hart naar boven,  
dat w' U eeuwig lieven, loven. 
 
Dank en gebed 
Dank gebed en voorbede 
Collecte (Orgel) 
Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen (breng je jaloezie bij Jezus…) (band) 
 
Ga dan heen 
Zegen  
Amen zingen 
 
Sing out 
Opwekking 682 
Verder zelf in te vullen… 
We laten ons verrassen! 


