
(g)een antenne voor God 
n.a.v. Psalm 142  

Dolly 

“Hello God. Are you out there? Can 
you hear me? Can you help me go 
the distance?”  Dolly Parton 
verwoordde kort na de aanslagen in 
New York iets wat veel mensen bezig 
houdt. Als het tegen zit, en zeker als 
het erom gaat spannen, neemt de 
betekenis van de vraag toe: als U er 
bent God, kunt U dan iets van U laten 
horen? 
Zoek je naar God, richt je je antenne 
op Hem? Wil je een beetje gevoel 
voor God? 
 

David 

David voelde zich verschrikkelijk 
ellendig, en eenzaam, en hulpeloos. 
Hij schreeuwt het uit tegen God: 
‘Hoor mijn noodkreet. Ik ben 
uitgeput en moe. Verlos mij van 
mijn vervolgers. Zij zijn sterker dan 
ik’. 
Maar ja….heeft bidden zin? Helpt 
het? Heeft God wel een antenne 
voor jou?! 
Je moet dat zelf ontdekken…. de 
enige manier om erachter te komen 
of de antennes (van God en van jou 
elkaar vinden), dat is: het zelf 
uitvinden….  
Een vraag die we moeten 
beantwoorden: kan het zijn – en 

dan moeten we te rade gaan bij 
onze eigen beleving, het is een 
vraag die we alleen persoon-lijk 
kunnen beantwoorden –, kan het 
zijn, dat deze schuld een ‘sta in de 
weg’ is tussen God en ons, het 
contact tussen God en ons, en 
daarmee ook met ons innerlijke 
zelf? Is er daarom zoveel storing op 
de lijn en tussen de antenne’s?! 
 

Liturgie: 

zingen: Opw. 429 
votum en groet 
zingen: Ps. 142: 4, 6 
gebed 
zingen: Gez.165  
 
preek met lezing van Psalm 142 
zingen: Gez. 167:3 
 
wat wij geloven: Opw. 347 
gebed 
collecte 
zingen Opw. 176 
zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips voor je antenne 

� Plan een tijd van gebed,  maak 
een afspraak met God.   
� Maak er een prioriteit van. 
�De reis van duizend mijl begint met 
een enkele stap 
� Leer (via de bijbel) ook Gods 
gezichtspunt (wie ben jij, hoe zit de 
wereld in elkaar, wie en hoe is God, 
welk plan zou Hij kunnen hebben met 
jouw leven) 
� Wees specifiek (kunt U me helpen, 
wordt gevolgd door de vraag: welke 
hulp heb jij nodig dan?) 
� Bidt met andere mensen (zoek 
verbinding met mensen die God 
kennen) 
� Bidt voor andere mensen (goed 
voor hen en voor jezelf) 
� Begin klein: elke nieuwe relatie met 
een ander begint met ‘small talk’, zeg 
wat je bezig houdt en vraag om 
inzicht 
� Bidden wordt vaak moeilijk 
gemaakt door onszelf. God vraagt 
alleeen een hart dat op Hem gericht 
is. 
� Lees:  
- Jeremia 33: 2 en 3 
- Psalm 32, 51 
- Psalm 50: 15 
- Mattheus 7: 7 
- Jakobus 5: 16 

10 oktober 2010 
ds  Jan F. de Haan Overkoepelend 

ook te vinden op: www.koepelkerk-arnhem.nl 

 

 

En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Pieter de Jong:  
 
   koepelvrienden@gmail.com 

..Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
  hkooijker1@chello.nl   
of:  www.alphacursusarnhem.nl 
 

Wil je meer weten over de gemeente, haar 
activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 
de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  bij de uitgang op de tafel. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  


