
Doodzonde -1 inleiding  
1 Petrus 2:11 S.O.S. 

Nieuw onderwerp 

De komende weken zal het in de 
morgendiensten gaan over de 
zeven zogenaamde hoofd- of 
doodzonden. 
Sommigen zeggen dat de lijst 
begon in de 4e eeuw. In elk geval 
is de lijst van 7 sinds de 6e eeuw 
vaststaand (hoogmoed, jalouzie, 
boosheid, onmatigheid, wellust, 
hebzucht en gemakzucht). Het is 
een aantal waarin zich dodelijke 
gedragspatronen manifesteren. En 
voor ons een overzichtelijke manier 
om ‘de zonde’, de kern, het wezen 
ervan te behandelen. Vandaag een 
algemene inleiding onder de titel 
ontleend aan 1 Petrus 2:11: S.O.S. 
 

Wees alert! 

1. Let goed op jezelf: wat komt er 
naar boven als je hoort dat het 
over ‘zonde’ gaat? 
2. wat is zonde eigenlijk? Niet: het 
overtreden van een wet of regels!. 
Niet dat wat natuurlijk verkeerd is. 
Niet dat waar je je niet goed bij 
voelt, maar waar je toch in versrtikt 
raakt (maar ja, wie niet?).  
Bij ‘zonde’ gaat het om gevaar voor 
je ziel! Destructieve patronen en 

gewoonten, terwijl die vaak niet 
(meer) herkend worden. 
 

Hoe staat het met je ziel? 

Als je wilt zorgen voor je lichaam, 
dan weten we wel ongeveer hoe 
dat moet. Maar hoe zorg je voor je 
ziel? Weten we wel hoe dat moet? 
En wie helpt ons daarbij? Zielszorg 
is ‘in’, maar intussen is de ‘zonde’ 
uit! 
Petrus doet aan zielszorg vanwege 
het gevaar van de zonde! Daarom 
moeten ze er niet aan toegeven! 
Petrus vat de zonde hier samen 
met: “zelfzuchtige verlangens”. Wat 
is dat?  
Het zijn impulsen, gedrags-
patronen waardoor mensen aan de 
zonde gewend zijn. Het is iets van 
jezelf geworden. Het is mensen 
eigen geworden. Terwijl zonde 
beschadigt en vernietigt.  
Geef ‘zonde’ de juiste plek, stuur 
het terug naar de afgrond waar het 
thuishoort en waar jij bij vandaan 
moet blijven. Omdat het aan je 
trekt. 

(Her-)kenmerken 

1. ‘zonde’ is aantrekkelijk. 
2. ‘zonde’ verwringt alles, wat mooi 
is gemaakt wordt lelijk gemaakt 

3. de duivel kan niet scheppen, 
maar wel stukmaken 
Voorbeeld: verlangens. Van 
oorsprong mooi en goed, maar het 
kan eindeloos veel kapotmaken. Je 
leven gaan beheersen, zodat er 
verziekte patronen ontwikkeld 
worden. 
 

Petrus’ oproep 

De achtergrond ervan ligt ook in 
hoofdstuk 1: gered! 
De reden zit ook hierin, dat het 
gaat om een kwaliteit van leven die 
je niet haalt door de krachteloze 
benadering van ‘je aan de regels 
en wetten houden’. 
Het gaat om conditie-training. 
Geestelijke fitheid. Door te 
reageren op de liefde van God. Je 
binnenkant en vandaaruit je 
buitenkant te laten vullen en 
vormen door de Geest van Jezus. 
De herder, die uw ziel behoedt. 
 
Bijbelgedeelten:  
- Jesaja 25: 6 e.v. 
- 1 Petrus 1: 1:10–21 
- 1 Petrus 2: 21-25 
  

                                                                    

 
 

Liturgie: 
zingen: Gez. 158 het verlangen van 
de ziel (band) 
votum en groet 
zingen: Ps. 62: 3, 6 mijn ziel keer u 
stil tot God  
 
gebed 
lezing: 1 Petrus 2: 1-12 (tekst: vs.11) 
zingen: Ps. 16: 2, 4, 5 mijn ziel 
bevrijd en behoed  
preek – doodzonde (deel 1: S.O.S.)  
zingen: Opw. 623 heilig, puur en rein 
 
schuldbelijdenis en 
genadeverkondiging 
zingen: Ps. 86: 3, 7 
 
gebed 
collecte 
zingen: Opw. 641 herder van mijn 
ziel (band) 
zegen “moge de Heer u zegenen” 
(band zingt 1x voor) 
 
De zegen uit Numeri 6: 
Moge de Heer u zegenen 
en u beschermen. 
Moge de Heer u zegenen 
en u beschermen. 
moge de Heer het licht van zijn 
gelaat 
over u doen schijnen en u genadig 
zijn 
moge de Heer u zijn gelaat 
toewenden 
en u vrede geven 
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