
Liturgie 19 september morgendienst 

 

zingen: LvK 473: 1, 4, 5, 6 neem mijn leven 

votum en groet 

zingen: Opwekking 520 wees mijn verlangen (piano) 

 

gebed 

kinderlied: maak een vrolijk geluid voor de Heer (piano) 

lezing: 1 Sam. 1:8-11 en 20-28 

zingen: Ps. 61: 1, 2, 3, 4 

preek over je leven geven aan de HEER (geven -2) 

zingen: Ps. 56: 4 

 

woorden van leven (naar het avondmaalsformulier) 

zingen: Gez. 156 

gebed 

zingen: Ps. 66: 5 ik kom met gaven, ik wil heel mijn leven wijden 

collecte 

zingen: Gez. 164 (in drieën - 2x) 

zegen 
  
Kinderlied: 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

of je thuis bent of buiten op straat, 

maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

met de bel van je fiets op de maat. 

Want een vrolijk geluid maakt je blij, 

doe je mee, want ook jij hoort erbij, 

zing en fluit, roep het uit, 

maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

of je bruin bent of sproetig of blond, 

maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

met je hand of je voet of je mond, 

want een vrolijk geluid maakt je blij, 

ben je ziek of gezond, kom erbij, 

ook je stem, is van Hem, 

maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

  
 

Opwekking 520 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 

wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als uw kind 

dat in uw armen geborgenheid vindt, 

 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk; 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van uw zon, 

stralend van vreugde,  

getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen 

nog meer naar U uit. 

Stralend van vreugde,  

getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen 

nog meer naar U uit. 

 


