
Geven - 2 
1 Samuël 1:28 – je leven geven aan de HEER 

Je leven geven…?? 

Wat zou daar wel niet tegenover 
moeten staan?! Wat levert het op? 
Wat wil je eigenlijk met je leven? 
Succes? Leuk gezin? De 
mogelijkheid om te gaan en te 
staan waar je wilt? Of wil je liever 
andere mensen helpen? Jouw 
stukje wereld beter maken? Hoe 
bereik je dat? Wat levert het op? 
De bijbel vraagt niet zomaar dat we 
ons leven geven, wel dat we het 
aan Gód geven. Wat is het en wat 
betekent het: je leven geven aan 
de HEER? 
 

Wat bezielt Hanna? 

- een kind was oudedags-reserve 
- eindelijk had zij een kind! 
- geven aan God voor alle dagen 
- zij had God een gelofte gedaan. 
Mogen wij dat ook? Wat zijn de 
voorwaarden? 
Geen breekijzer; vertil je niet; beter 
geen gelofte dan één die je 
verbreekt omdat je onvoldoende 
nagedacht hebt of je hart niet 
zuiver is. 

Daad van geloof 

In en rond het heiligdom ging het 
er behoorlijk goddeloos aan toe! 
Hanna noemt de HEER: de God 
aan wie duizenden en miljoenen 
engelen ter beschikking staan 
(Jahwe Zebaoth, de HEER van de 
hemelse legermachten, vers 11). 
Die God is bij machte om haar kind 
te beschermen en niemand 
anders. 
Als we ons kind niet aan de HEER 
overgeven, is het nergens veilig. 
Als jij je leven aan Hem geeft, dan 
betekent dat eigenlijk niets anders 
dan dat je beseft dat Hij Zichzelf 
aan jou gegeven heeft!! Je leven 
géven…? Bedenk dan eerst maar 
eens: God komt het hálen, Hij wil in 
je wonen, Hij wil je vullen met 
Zichzelf. 
Je leven geven heeft effect: Eli 
door de kniën, Israël bekeerde zich 
op het onderwijs van Samuël. 
 

Overgave < > controle 

Wat houdt je tegen? Waarschijnlijk 
de drang om jer leven onder 
controle te hebben. Maar wanneer 
we ons aan God overgeven, dan 
erkennen we dat de dingen die we 
"bezitten" feitelijk van Hem zijn. 

door ons hele leven aan God over 
te geven, geven we toe dat Hij 
uiteindelijk alles onder controle 
heeft, inclusief onze huidige 
omstandigheden. Vraag Hem 
gewoon om je te laten zien 
wanneer je door je eigen 
verlangens op de proef wordt 
gesteld.  
Wat verlangde Hanna? Een kind 
van haarzelf. Een kind dat voor 
haar zou kunnen zorgen als zij oud 
geworden zou zijn. Een kind dat ze 
mocht opvoeden en verzorgen en 
zien opgroeien…. En wat deed ze? 
Haar eigen verlangens gaf ze op. 
Om de weg te volgen van Gods 
manier.  
Je leven geven? God komt het 
halen (Rom. 5:7 en 8), omdat Hij 
verschrikkelijk graag in álles jouw 
God wil zijn. En dat is pure winst! 
Dat levert het op. 
 
 

 
 
 
 

Liturgie: 

zingen: LvK 473: 1, 4, 5, 6 neem 
mijn leven 
votum en groet 
zingen: Opwekking 520 wees mijn 
verlangen (piano) 
 
gebed 
kinderlied: maak een vrolijk geluid 
voor de Heer (piano) 
lezing: 1 Sam. 1:8-11 en 20-28 
zingen: Ps. 61: 1, 2, 3, 4 
preek over je leven geven aan de 
HEER (geven -2) 
zingen: Ps. 56: 4 
 
woorden van leven (naar het 
avondmaalsformulier) 
zingen: Gez. 156 
gebed 
zingen: Ps. 66: 5 ik kom met 
gaven, ik wil heel mijn leven wijden 
collecte 
zingen: Gez. 164 (in drieën - 2x) 
zegen 
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