
Geven (thema seizoen 2010-2011) 
Johannes 3 : 9 aales aan Jezus geven 

Waar denk je aan? 

Het thema voor het komende 
seizoen is “geven”. Waar denk je 
aan bij ‘geven’? Over-geven? 
Geld geven? Bloed geven?  Jezelf 
geven? Aan….. 
 

Opvallend 

Het verhaal van het teken van het 
brood (de spijziging van de 5000) 
komt bij alle vier evangelisten 
voor.  Dat betekent dat het een 
indrukwekkend verhaal is. Er is 
één verschil: het jongetje in vers 
9. Juist omdat de rest bij alle vier 
grote gelijkenis vertoont, valt dit 
verschil op. Wat is de betekenis 
ervan? 
  

Vier lessen 

1 – geloof in Jezus als een kind 
2 – reken nooit buiten Jezus 
3 – geef alles wat je hebt aan 
Hem 
4 – wie aan Jezus geeft, krijgt veel 
meer terug.  
Hij is een voedingsbron voor 
iedereen! 
 
 

1)  De jongen moet erbij gestaan 
hebben en gehoord hebben wat 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: 
zorgen jullie voor eten (Mt. 14) Hij 
reageerde met dat spontane, 
eenvoudige, maar krachtige 
geloof dat een kind kan hebben.  
Hoe zit dat bij jou? 
 2)  Door je eigen grootheid af te 
breken. Door te leren leven met 
veel verwachting en vertrouwen. 
Jezus laat zich niet dringen 
binnen onze rekensommen en 
organisatie-planningen.   
 3) Deze knul gaf alles wat hij had 
- het hele voedselpakketje dat zijn 
moeder hem misschien had 
meegegeven en stond zelf daarna 
met lege handen!!! Wat zegt dat? 
4) Met het teken van het brood, 
met die voeding van al die 
mensen, wees Jezus op wie Hij 
was en wat zijn belangrijkste daad 
zou zijn. Het tekort van alle 
mensen zou Hij veranderen in een 
overschot!! 
 

De vraag 

Ben je bereid alles aan Jezus te 
geven en dan zelf met lege 
handen te staan, gewoon in 
vertrouwen op God? 
 
 

 
Heer, ik leg mijn hele leven, mijn 
gezin, mijn werk, mijn toekomst in 
uw handen. 
Het jongetje gaf Jezus de 
mogelijkheid een groot wonder te 
verrichten en een menigte te 
voeden. Wie weet wat Jezus met 
en door jou kan gaan doen als jij 
ook alles aan Hem geeft. 
 
 
Opwekking 582: 
Jezus, alles geef ik U  

wat ik ben en heb  

en wat ik ooit zal zijn. 

 

Al mijn hoop,  

mijn plannen en mijn tijd   

leg ik in uw hand,  

vertrouw ze aan U toe.  

 

Door uw wil te doen,  

leer ik om vrij te zijn.   

 

Jezus, alles geef ik U,  

wat ik ben en heb  

en wat ik ooit zal zijn.  

 
 
 
Liturgie: 
 
zingen: Ps. 29: 1, 5 (orgel) 

votum en groet 
zingen: Opw. 136 Abba, Vader 
(piano) 
 
gebed 
lezing: Joh. 6: 1-13  

(tekst: vs. 9) 
zingen:LvK 75: 2, 3  
preek over “alles aan Jezus 
geven” 
zingen: Opw. 582 Jezus alles  
geef ik U (piano) 
 
woorden van leven  
zingen: Ps. 112: 1, 3 (orgel) 
 
gebed 
collecte (met ondertussen toelichting op 
avond met Ronny Heyboer) 
zingen: LvK 473: 1, 3, 5, 10 
zegen 
 
   
 
 
 
 
 

12 sept. 2010 
ds Jan F. de Haan Overkoepelend 

ook te vinden op: www.koepelkerk-arnhem.nl 

 


