
Liturgie morgendienst 1 aug. 2010: 

 

zingen: Ps. 49: 1, 4 

votum en groet 

zingen: Ps. 111: 1, 6  

 

gebed en voorbeden 

lezen: Spreuken 4: 1 – 9 

           Efeze 1: 15 – 19 

zingen: Gez. 118 (opw. 248) (piano) 

preek “wijsheid - bij wijze van spreuken” Spr. 4: 6 en 7 

aansluitend aan de preek: gebed en zingen Gez. 103: 3, 4, 5 

 

woorden van leven 

zingen: Opw. 624 (piano) 

collecte 

zingen: Ps. 119: 1, 28, 47  

zegen 

 
 
 
Opwekking 624: 

De woorden die U sprak, Heer 

ben ik al weer vergeten. 

Het vuur van uw beloften 

is langzaam uitgedoofd. 

Met een hart vol van twijfel 

volg ik aards wijsheid. 

Vergeef mij toch mijn ongeloof; 

hernieuw het vuur in mij. 

 

Refr: 

Wees genadig, 

Heer vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 

Wees genadig, 

Heer vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 

 

Ik bouwde zelf een altaar 

van dingen van de wereld. 

Ik wandelde op wegen 

ver bij U vandaan. 

Nu keer ik terug en stort mij 

in uw armen van genade. 

Vergeef mij, Heer en help mij 

opnieuw uw weg te gaan. 

 

Refr. 

 

Ik hunker naar uw liefde, 

barmhartig en genadig, 

als een stroom van vergeving 

die geen einde kent. 

Alles in mij buigt nu voor U, 

hier in uw nabijheid. 

Het licht van uw verlossing 

schijnt helder in de nacht. 

 

Refr. 

 


