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Liturgie 25 juli morgendienst 

 

zingen: Opw. 612 in Uw aanwezigheid God 

votum en groet 

zingen: Ps. 95: 1, 2, 3 

 

gebed 

doop 

zingen: LvK 335: 5, 6, 9 

gebed 

 

lezing: Jesaja 45:1-7 en 45:20-25 

zingen: Ps. 68: 8, 13 

tekst: Jesaja 45: 21 

preek over God is goed – 3 (Hij redt) 

zingen: Opw. 578 U redde mij en riep mijn naam 

 

 

woorden van leven 

zingen: Ps. 119: 22, 24 

gebed 

collecte 

zingen: Opw. 461 mijn Jezus, mijn redder 

zegen 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 612: 

In uw aanwezigheid 

kan ik daar ooit zijn, 

want ik ben een mens, 

zondig en onrein. 

Maar U gaf uw Zoon 

om in mijn plaats te staan 

en door wat Hij deed 

mag ik binnengaan. 

 

Refrein: 

En ik kom tot U 

met een open hart. 

En ik kom tot U, 

God van mijn verlossing. 

En ik kom tot U 

zoals ik ben. 

En ik kom tot U 

in aanbidding.  

 

U voelt met mij mee, 

vreugde en verdriet. 

U werd ook verzocht, 

toch zondigde U niet. 

Daarom mag ik nu 

met vrijmoedigheid 

komen tot uw troon 

in uw aanwezigheid. 

 

(Refrein) 
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Opwekking 578 

U redde mij en riep mijn naam 

gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,  

bekleed met uw gerechtigheid; 

0, Jezus. U redde mij.  

 

Met U verzoend, werd ik weer rein,  

U nam mijn schuld en droeg mijn pijn  

Nu ben ik vrij, volmaakt in U;  

0, Jezus. U redde mij. (2x)  

 

Voor U mij maakte, had U mij lief,  

eer en werd ik door U gekend.  

Ik ben geschapen  

naar uw evenbeeld, o Heer.  

 

En U zocht mij en U kocht mij,  

U vergoot uw bloed voor mij.  

Een nieuwe schepping naar uw evenbeeld, o Heer;  

U redde mij, U redde mij. (2x) 

 

 

Opwekking 461 

Mijn Jezus, mijn redder; 

Heer, er is niemand als U. 

Laat elk moment, 

al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde, Heer. 

 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, 

al wat ik ben, 

brengen U voortdurend eer. 

 

Refrein: 

Juich voor de Heer, 

heel de aarde wees blij. 

Zing van de Koning 

en Zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 

mijn leven lang loven, 

want U heb ik lief. 

Niets is zo goed als een leven 

heel dicht bij U. 

 
 


