
Liturgie Zondagmorgen 27 juni 2010 
 
 
Votum en zegengroet 
 
Gezang 160 : 1 en 2 
 
Gezang 157 (Schuldbelijdenis) 
 
Genadeverkondiging 
 
Gezang 140 : 3 
 
Gebed 
 
Kinderlied: E&R 363 
 
Lezen Psalm 16 
 
Zingen Psalm 16 : 1 en 2 
 
Preek 
 
Zingen Psalm 16 : 3, 4 en 5 
 
Wet 
 
Zingen Psalm 119 : 3 
 
Dankgebed 
 
Collecte 
 
Slotlied: Liedboek Gezang 392 : 1, 3, 4 en 5 
 
Zegen 
 
 
tekst E&R 363: 
1.Kijk naar de wolken hoor naar de wind, 
Ruik aan een bloem en zeg wat je vindt. 
(2x) 
Alles is door God geschapen, herten, 
mieren 
vissen apen, ook de havik die kan zweven,  
God is de bron de bron van leven.   
 
2. Plant hoort bij wortel, licht hoort bij zon. 
Jij bent van God, een kind van de 
bron.(2x) 
Bronnen zijn er ook in velden, maar te 
vinden zijn ze zelden. 
Water drinken helpt maar even. 
God is de bron, de bron van leven.  
 

3. Nooit ben dorstig; nooit zink ik weg. 
Als ik mijn hand in zijn handen leg. (2x) 
Lezen, schrijven, sommen maken, 
handenarbeid, gym en schaken. 
God heeft mij verstand gegeven. 
Hij is de bron, de bron van leven.  
 
4. Hij is er als ik speel, als ik leer. 
Hij leidt mij veilig door het verkeer.(2x) 
Om zijn goedheid: prijs de Here, 
Om zijn liefde: geef Hem ere. 
Hij heeft onze schuld vergeven. 
Hij is de bron, de bron van leven.  
 
5. Zing bij het leven, zing met een lach, 
Zing van je blijdschap, iedere dag.(2x) 


