
Liturgie 20 juni 2010 

Wereldvluchtelingen dag 

Vaderdag 

Doop Lise Hannah Klapwijk 

Thema: Thuiskomen bij God…. 
 

 

Aanbidding 

GK 167: 1+2 (orgel) 

Psalm 145: 3, 4 (orgel) 

 

Doop 

Dooponderwijs 

Doopvragen 

doop 

zingen: Groot is uw trouw o Heer (band) 

 

Luisteren naar God… 

Kinderlied weet je dat de Vader je kent… (band) 

 
Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van 

waarde bent, 

weet je dat je een parel bent, een parel in Gods 

hand, een parel in Gods hand. 

 

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een 

oen, ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik 

ben niks waard, 

nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het 

nooit, mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k 

heb altijd pech, ik ga maar weg. 

 

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van 

waarde bent, 

weet je dat je een parel bent, een parel in Gods 

hand, een parel in Gods hand. 

 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo 

dom, m'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan 

ook niks, 

al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn, 

al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij, God 

houdt van mij, God houdt van mij. 

 

Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van 

waarde ben, 

Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods 

hand, een parel in Gods hand. 

 

Kinderen naar de kinderclub 

Lezen Lukas 15: 11-32 

Zingen Leven om te geven (melodie: gezang 147 Gereformeerd Kerkboek) (orgel) 

 
Achter wolken van de welvaart 

schuilt een wereld van verdriet. 

Kindsoldaten, asfalt jungle, 

eenzaam, niemand die jou ziet. 

Ziekte, dorst en ondervoeding, 

bang, van huis en haard beroofd, 

zoveel tranen die nooit drogen, 

heeft de welvaart ons verdoofd. 

 

Vader God ontferm u over ons 

Liefdevolle God, open ons hart. 

 

Vader God geef op uw aarde, 

honger naar gerechtigheid. 

U die zelf de wereld spaarde, 

dorst naar meer rechtvaardigheid. 

Heer, wie breekt met de verdeeldheid, 

breekt het brood en lest de dorst? 

U breekt zelf de ongelijkheid.  

U bent onze levensvorst.  

 

Dank aan God, die zetelt op de troon, 

Glorie aan het lam, de mensen zoon. 

 

 

U hebt ons geleerd wat goed is, 

hoe we Uw weg mogen gaan: 

“Laat het recht als water stromen, 

zet de trouw weer bovenaan.” 

U schenkt leven, om te geven. 



U helpt ons helper te zijn, 

naast de zwakken zwak te leven, 

want hun pijn is onze pijn. 

 

Dank aan God, die zetelt op de troon, 

Glorie aan het lam, de mensen zoon. 

 

Preek: Thuiskomen bij God…. 

Opwekking 399 Vader God ik vraag me af…. (band) 

 
Vader God, ik vraag me af, hoe ik ooit heb geleefd 

zonder te weten dat uw vaderhart al zolang om mij geeft. 

Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin 

en ik zal nooit meer eenzaam zijn, 

want, Vader, U bent altijd bij mij. 

 

Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. 

Heer, ik wil U prijzen, zolang ik leef. 

Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. 

Heer, ik wil U prijzen, zolang ik leef. 

 

Dank en gebed 

Voorbede voor… 

Danken voor allen die geslaagd zijn….. 

 

Collecte (tijdens de collecte God of the moon and stars) 
Vertaling: 

God van de maan en de sterren 

God van de homo- en singlesbar 

God van onze breekbare harten, ik kom tot U 

God van onze geschiedenis, God van de toekomst 

Wat zal er van mij worden, ik kom tot U 

 

God van de nederigen en de zachtmoedigen 

God van de roekelozen en de wilden 

God van de onverzoenden, ik kom tot U 

God van ons leven en onze dood 

God van onze verborgen geheimen 

God van iedere ademteug, ik kom tot U 

 

God van de rijken en de armen 

God van de prinses en de hoer 

God van de altijd openstaande deur, ik kom tot U 

God van het ongeboren kind 

God van het pure en onbezoedelde 

God van de pooier en pedofiel, ik kom tot U 

 

 

God van oorlog en vrede 

God van de junkie en de priester 

God van de beste en de minste, ik kom tot U 

God van de vluchteling 

God van de gevangene en de vrije 

God van onze twijfel en zekerheid, ik kom tot U 

 

God van onze vreugde en verdriet 

God van de advocaat en de dief 

God van ons geloof en ongeloof, ik kom tot U 

God van de wonden die we dragen 

God van de diepste dromen die we delen 

God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot U 

 

God van een verloren wereld 

God van het eenzame kruis 

God die naar ons is toegekomen, ik kom tot U

 

Slotlied: Opwekking 601 (band) 
 

Deel door ons uw liefde uit 

aan wie honger heeft en pijn. 

Laat ons waar verdeeldheid is 

uw vredestichters zijn. 

Ons verlangen is alleen, 

Heer, maak ons hart bereid, 

dat door heel ons leven heen 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Deel door mij uw liefde uit, 

aan een medemens die lijdt. 

 

Leer mij meer vervuld te zijn 

met uw bewogenheid. 

Mijn verlangen is alleen, 

Heer, maak mijn hart bereid, 

dat door heel mijn leven heen 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Openbaar uw koninkrijk 

aan wie zoekt, aan arm en rijk. 

Giet een stroom van liefde uit, 

dat in ons en door ons, o Jezus, 



uw liefde wordt verspreid, 

uw liefde wordt verspreid. 

 

Deel door ons uw liefde uit 

tot de einden van de aard'. 

Dat zich waar de dood nu heerst 

nieuw leven openbaart. 

Maak ons als uw werkers klaar 

en sterk ons in de strijd, 

tot wij mogen oogsten waar 

uw liefde wordt verspreid. 

 

 

Openbaar uw koninkrijk 

aan wie zoekt, aan arm en rijk. 

Giet een stroom van liefde uit, 

dat in ons en door ons, o Jezus, 

uw liefde wordt verspreid, 

 

Deel door ons uw liefde uit, 

maak ons hart bereid.  

Deel door ons uw liefde uit, 

ja wij zijn bereid. 

Deel door mij uw liefde uit, 

ja ik ben bereid. 

Uw liefde wordt verspreid (2x) 

 

Ga dan heen 

Zegen amen zingen 

 

Sing Out: 

Prachtige God opwekking 628 

Licht van de wereld opwekking 595 

 

Ergens in de liturgie: Bij God is geen bedrog (tekst: Villa Klarendal; muziek: Marco 

Borsato, wijs: de meeste dromen zijn bedrog) 

 
Steeds als mensen beloven 

wil ik die mensen een beetje geloven 

Vrienden beloofden me bergen 

Maar ze logen, en dat was balen 

Kun je ze dan nog vertrouwen 

als ze je zeggen dat ze van je houden 

toen ik dat dacht 

kwam er een woord tot mij 

 

Refrein 

Weet je, bij God is geen bedrog 

als je de bijbel leest dan zie je daarin toch: 

God geeft beloften en doet wat Hij zegt. 

Het is geen droom nee het is echt. 

Hij houdt van mij, ja het is waar: 

Hij doet wat hij heeft belooft, echt geloof het 

maar! 

 

Hier gaan ouders beloven 

dat ze hun kind willen leren geloven 

dat is vandaag niet eenvoudig 

maar Hij blijft toch heel dicht bij je 

Hem kun je altijd vertrouwen 

staat aan 't begin, Hij blijft van je houden 

en ook voor jou  

geldt steeds dat woord van trouw: 

  

Refrein 

 

Hem kun je altijd vertrouwen 

staat aan 't begin, Hij blijft van je houden 

en ook voor jou  

geldt steeds dat woord van trouw: 

  

Refrein 

 


