
Liturgie 23 mei 2010 Pinksteren en doopdienst 
 

Welkom 
 
Aanbidding 

Zingen opwekking 355 U die mij geschapen heeft (piano) 
Zingen zendingslied Melodie LvK 300 (orgel) 
 
1. Hoort een woord van eeuwig leven,  
Christus die ten hemel vaart: 
Mij is alle macht gegeven  
In de hemel en op aard; 
Gaat vertolken alle volken 
Wat u werd geopenbaard. 
  
2. Doopt hen in de naam des Heren, 
Vader, Zoon en Heil’ge Geest; 
Dat zij mijn geboden leren,  

Trouw – en liefde allermeest 
Roept hen op zich om te keren,  
roept hen tot het bruiloftsfeest! 
  
3. Ik ben met u alle dagen, 
Nu en tot in eeuwigheid  
Van mijn rijk zult gij gewagen,  
gaat dan heen, gaat wereldwijd 
Als gij valt zal Ik u dragen, 
Ik ben met U voor altijd! 

 
Votum en zegen 
Gebed 
 
Bediening doop 
dooponderwijs 
bediening doop Daphne Foekens 
zingen Opwekking 518 (piano) 
kinderlied GK 64: 1, 2, 3 (orgel) 
 
luisteren naar God 

lezen 1 Korintiers 12: 1-11 
zingen gezang 106:4 (orgel) 
preek:  

Geestelijke zegeningen deel 5… 
Gaven van de Geest 

psalm 116: 1, 7, 8 (orgel) 
 
Dank en gebed 

opwekking 463, vader daal nu met uw geest neer (piano) 
dankgebed 
collecte (tijdens collecte orgel) 
slotlied Opwekking 334 (piano couplet 1, 2, refrein, couplet 3, refrein) 
 
Ga dan heen 
Zegen 
Amen



tekst opwekkingsliederen: 

 

Opw 355 
U die mij geschapen hebt, 

U wil ik aanbidden als mijn God, 

In voor- of tegenspoed, 

Uw liefde doet mij zingen. 

  

U die mij geschapen hebt, 

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel 

en U gehoorzaam zijn, 

Heer U bent mijn doel. 

 

Opw 518 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag. 

 

Heer U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

 

 

Opw 463 
Vader, daal nu met uw Geest neer 

op wie hopen op uw kracht. 

Vader, ga genezend rond; 

heel hen die verwond 

op uw liefde wachten. 

 

Vader, U kunt ons genezen; 

daarom bidden wij tot U: 

Kom en vul ons met uw vuur, 

heel ons in dit uur; 

Vader, wij verwachten U. 

 

Opw 334 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren.  

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 

heerlijkheid. 

Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' 

vervullen. 

Spreek, Heer uw woord dat het licht 

overwint. 

 

Staan wij oog in oog met U Heer.  

Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein 

 


