
Deel 5: Gaven van de Geest  

1 Kor. 12: 1-11 
 

Doel: dat we gaan begrijpen hoe God ons wil zegenen door gaven te geven.  

 

In de ban van… 
Paulus begint zijn uiteenzetting over gaven met de opmerking dat de mensen in 

Korinthe vroeger in de ban waren van van alles en nog wat. Dat stelt ons meteen voor de 

vraag ‘Waar ben jij vol van?’ Ook wij kunnen in de ban zitten van van alles en nog wat.  

 

Jezus is Heer 
Vervolgens zegt Paulus dat we alleen door de werking van de Geest zullen zeggen Jezus 

is Heer. Het moet zichtbaar worden dat Jezus Heer is. Wat gaat er gebeuren als Jezus 

Heer is in de gemeente? Dat worden de gaven zichtbaar.  

 

Gaven van de Geest 
De Geest is ons hoogste goed. Het geven van gaven is een onderdeel van het werk van de 

geest. We kunnen een enorme lijst maken van wat de Geest allemaal doet. De Geest 

overtuigd. De geest werkt de vrucht van de geest in jou. Goed om niet een onderdeel 

eenzijdig te belichten.  

 

Gaven…waarom zijn ze belangrijk?  
1. God is de gevende God. 

2. Leven van Genade. Leven uit de beloften van God. 

3. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk…. God wordt zichtbaar door de 

gaven.  De Geest wil alles wat Jezus heeft verdient uitdelen. Hij wil de verlossing 

toepassen op ons leven….Open lijn tussen de aarde en de hemel…. 

4. De bijbel leert dat aan iedereen gaven worden gegeven, zoals de geest het wil.  

5. Die gaven zijn er altijd tot opbouw van de gemeente.  

6. De bijbel leert dat jij moet verlangen naar die gaven 1 Kor. 14: 1: Jaag naar de 

liefde en streef naar de gaven van de geest… Veronachtzaamt de gaven niet 1 

Tim. 4: 14; Ik spoor je aan het vuur brandende te houden van de gave die God je 

schonk.  

7. Wanneer ga je naar iets verlangen? Als je weet wat het is. Dus verdiep je erin. Wat 

zijn dan die gaven… Leer ze zien….  God geeft veel genezingen. We bidden God en 

zeggen bedankt dokter…. Onderwijs is nodig.  

8. Gaven…. Talenten, of bijzonder gaven. De bijbel maakt dat onderscheid niet en 

spreekt gewoon over gaven in het algemeen. Aan iedereen worden gaven 

gegeven. Wijsheid, kennis, geloof, genezingen, wonderen, profetie, 

onderscheidingsvermogen, tongentaal vertolking van tongentaal…. 

9. Als je er niet in gelooft zie je het ook niet. Geloof is heel belangrijk. Geloven is 

erkennen dat God alles kan en dat je alles van hem mag verwachten.  Zijn beloften 

serieus nemen. Het gaat niet om de vraag wat geeft God allemaal…Het gaat om 

geloof. Hij kan alles. Je mag alles van hem verwachten…, 

 

 

 

 



Hoe wordt jij een ontvanger… 
1. Geloof, wat geloof je…. Heb je het juiste geloof…. God doet dat nu niet meer…..  

Ook nu zijn er nog veel christenen die zeggen ze hebben teveel gedronken….  

2. Luisteren…. Stilte, rust…. Stuiterbal christenen die van de ene kick naar de andere 

kick vliegen. Die nooit eens rust in het lijf hebben en van alles moeten.  Gave zijn 

er niet om zeker te worden van je geloof. Zo van als jij deze gave hebt dan weet je 

zeker dat het goed zit. Gaven ontdekken en ontvangen is wel heel gaaf.   

3. Bidden…. Bidt om de gaven. Bidden is ontvangen. Online zijn… dan komen de 

gegevens wel binnen anders niet.  

4. Jouw kracht en Gods kracht. Mijn kracht staat vaak Gods kracht in de weg. Ik doe 

het zelf wel. Ik red me zelf. Ik heb God en zijn cadeaus niet nodig…..  Zet maar in 

de gang…. Doof de geest niet uit… 

5. Verlangen…Je uitstrekken naar… Deel dat verlangen met God.  


