
Liturgie middagdienst 16 mei 2010: 

 

zingen: Opw. 539 

votum en groet 

zingen: Opw. 583 

 

doop Renske de Ruiter 

-          onderwijs (vanuit de doopvragen) 

-          zingen: Gez. 124: 1 

-          doopvragen 

-          zingen: Gez. 124: 4, 5 

-          gebed 

 

Kinderlied: Breng dank (opwekking 331) 

Lezing: Jesaja 55 

zingen: LvK 460 

Preek over Jesaja 55: 8 – 13 

zingen: Opw. 589 

 

geloofsbelijdenis 

zingen: Ps. 98:4 

gebed 

collecte 

zingen: Ps. 93: 1, 3 

zegen 

 



Opwekking 539: 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  

Kom, zoals je bent en geef je hart- Kom.  

 

Eens zal elke tong U belijden als Heer,  

buigt zich elke knie voor U neer.  

 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd  

die nu in U gelooft. 

 

 

Opwekking 583: 

Machtige Heer en God 

wat U gedaan hebt, is wonderbaar.  

En Heer, om wie U bent,  

zingen en juichen wij met elkaar: amen!  

 

Refrein:  

Alle rijkdom en macht,  

alle wijsheid en kracht,  

alle lof, alle heerlijkheid.  

Alle dank, alle eer  

is voor U, onze Heer,  

die zit op de troon voor altijd.  

 

Machtige Heer en God,  

U bent rechtvaardig in wat U doet.  

En wij aanbidden U,  

want U alleen bent heilig en goed: amen!  

 

Alle rijkdom en macht,   

alle wijsheid en kracht,  

alle lof, alle heerlijkheid.  

Alle dank, alle eer is voor U, onze Heer,   

die zit op de troon. Amen!  

 

(Refrein) laatste keer:  

die zit op de troon voor altijd. Amen!  

 

Opwekking 331: 

Breng dank aan de Eeuwige,  

breng dank aan de Heilige,  

breng dank aan onze Vader  

die ons Jezus zond.  

 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 

zegt de arme: ik ben rijk, 

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 

zegt de arme: ik ben rijk, 

om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Breng dank.  

 

Opwekking 589: 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer 

met blijdschap in mijn hart. 

Ik wil jubelen voor U Heer 

mijn hart is vol ontzag 

 

Ik erken: U, Heer, bent God 

en ik behoor U toe. 

Mijn aanbidding is slechts voor U 

wat ik ook denk of voel. 

 

Refrein: 

En ik ga door de poorten met een loflied, 

want ik wil U ontmoetem deze dag. 

En ik zing U alle lof toe, 

'k hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs Uw naam, 

God van de eeuwigheid. 

 

Ik wil juichen voor U... 

Ik erken: U, Heer bent God... 

 

Want de Heer is goed. 

Zijn goedertierenheid 

is tot in eeuwigheid, amen! 

Ja de heer is goed, 

zijn liefde 

en zijn trouw 

zijn tot in eeuwigheid, amen! 

 

(Refrein) 

 

laatste keer: 

Ik prijs Uw naam,  

God van de eeuwigheid  

 

 


