
Liturgie morgendienst 2 mei 2010: 

 

lofprijzing met  Opw. 32, 25, 54, 32 

votum en groet 

zingen: Gez. 111 Jezus komt in heerlijkheid 

 

gebed 

kinderlied E&R 332 
Elke morgen, als ik wakker word. 
Praat ik zachtjes met de Heer. 
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt, leg ik bij Hem neer. 
En Hij draagt mij, Hij draagt mij. 
Hij vult mij met kracht. 
Ja, Hij draagt mij, tot diep in de nacht. 
 
Elke morgen, als ik wakker word. 
Praat ik zachtjes met de Heer. 
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt, leg ik bij Hem neer. 
En Hij vraagt mij, Hij vraagt mij, te zijn als een knecht. 
Ja, Hij vraagt mij te doen wat Hij zegt. 

 

lezing: 2 Petrus 3 

zingen: Opw. 585 

preek over groei! – 2 Petrus 3:18 

zingen: Gez. 165 lofprijzing, vgl. slot 2 Ptr. 3 

 

woorden van leven  

zingen: Ps. 92:7 

 

gebed 

collecte 

zingen: Opw. 595 

zegen 

 
teksten opwekkingsliederen op volgende bladzijde



Opwekking 32: 

Dit is de dag,  

die de Heer ons geeft.  

Weest daarom blij  

en zingt verheugd.  

 

Dit is de dag die de Heer ons geeft. 

Weest daarom blij en zingt verheugd. 

Dit is de dag, dit is de dag, 

die de Heer ons geeft. 

 

Opwekking 25: 

Laat ons met elkander, 

laat ons met elkander, 

zingen, prijzen, loven de Heer. 

Laat ons dat tezamen doen, 

zingen, prijzen, loven de Heer. 

 

Opwekking 54: 

Looft de Here, alle gij volken, 

prijst Hem, alle gij natiën, 

want zijn goedertierenheid 

is machtig over ons, 

en des Heren trouw 

is tot in eeuwigheid. 

Halleluja. 

 

Opwekking 585: 

Er is een dag, 

waar al wat leeft al lang op wacht, 

een dag van blijdschap, 

als heel de schepping wordt bevrijd. 

En op die dag, 

dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 

die rein en stralend 

Opgaat in zijn heerlijkheid. 

 

Refrein: 

Spoedig zullen wij Hem zien 

en voor altijd op Hem lijken 

en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 

Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 

want wij zullen met Hem leven 

in zijn nabijheid, voor altijd. 

Amen, amen! 

 

 

Er klinkt geschal, 

wanneer de graven opengaan 

en doden opstaan, 

voor eeuwig levend door zijn kracht. 

Hun aardse tent 

wordt nu bekleed met heerlijkheid, 

de dood verzwolgen, 

overwonnen voor altijd. 

 

(Refrein) 

 

Dus kijk omhoog 

en zie wat nog verborgen is, 

maar wat beloofd is, 

dat blijft in alle eeuwigheid. 

En als je lijdt, 

weet dat het maar voor even is. 

Als Jezus terugkomt, 

deel je in zijn heerlijkheid. 

Opwekking 595: 

Licht van de wereld, 

U scheen in mijn duisternis; 

Nu mag ik zien wie U bent. 

Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, 

Bij U wil ik zijn elk moment. 

 

Refrein: 

Voor U wil ik mij buigen, 

U wil ik aanbidden, 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, 

Heilig en rechtvaardig, 

U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

Hemelse Heer, 

U,die hoog en verheven bent, 

Koning vol glorie en macht, 

Bent als een kind naar de wereld gekomen, 

Legde Uw heerlijkheid af. 

 

(Refrein) 

 

En nooit besef ik hoe U leed  

De pijn die al mijn zonde deed.  

 

(Refrein) 

 


