
“Groei…!” 
2 Petrus 3: 18 

Opdracht 

Kan ‘groeien’ wel een opdracht 
zijn? 
Is dat niet net zoiets als ‘krijg 
blond haar’?!  
Als jij steeds te horen krijgt dat 
je iets moet doen, waarvan je 
niet weet hoe en of je het kunt, 
dan wordt dat vervelend. 
 

Groeien 

� Groei-tijd: er is geduld (bij 
God, vers 9 en 15) 
� Groei-belemmeringen: Petrus 
kent de wereld waarin deze 
christenen leven. Het risico is 
serieus, dat zij standvastigheid 
kwijtraken en zich laten 
meeslepen (vers 17) 
� Groei-middelen: als je wilt 
groeien moet je eten en drinken 
bijv. Je moet iets innemen, tot je 
nemen. 
 

Waarin? 

“In de genade en in de kennis 
van onze Heer en redder Jezus 
Christus”. Je moet dus genade 

innemen. Elke dag mag je Gods 
geduld inademen. dat God je 
verdraagt. Je vergeeft. Groeien 
in genade is dat je durft loslaten 
wat je eigen kwaad is. Dat je je 
van binnen laat reinigen. Het 
loslaten van negatieve 
ervaringen. Eer-herstel (mercy!). 
Groei in kennis - kennis innemen 
- van onze Heer en Redder 
Jezus Christus. Denk na over 
dat “Heer en redder”.  
Er zijn veel “heren” in een 
mensenleven, wat willen die van 
je? En: zijn dat ook ‘redders’? 
Grote kans dat je, als je erover 
nadenkt, dan weer iets inneemt 
waardoor je groeit! 
Lees hoofdstuk 1:5 waar ‘kennis’ 
in een rijtje staat. Een rijtje 
ervaringen, die je gaat opdoen 
met Christus in je leven. 
  

Toekomst 

Doel is: de dag van Jezus 
Christus. Ons verlangen: de 
ontmoeting met Jezus. 
Vertrouwen dat deze wereld 
beter bedoeld is. Dat het kwaad 
niet het laatste woord heeft.  

En intussen zijn wij vandaag aan 
zet: groei! Neem genade en 
kennis in.  
Soms doet groeien ook pijn. Vgl. 
Joh. 15 waar Jezus het heeft 
over snoeien. Maar ook daar: 
óm meer vrucht te dragen, óm te 
groeien! 
 
 
 
 
 
Groeien: het betekent 
niet dat ik steeds groter 
moet worden, maar dat 
Christus steeds groter 
wordt in mijn leven. 
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lofprijzing met  Opw. 32, 25, 

54 en opnieuw 32 

votum en groet 

zingen: Gez. 111 Jezus komt in 

heerlijkheid 

 

gebed 

kinderlied Vroeg in de morgen 

 

lezing: 2 Petrus 3 

zingen: Opw. 585 

preek over groei! – 2 Petrus 

3:18 

zingen: Gez. 165 lofprijzing, vgl. 

slot 2 Ptr. 3 

 

woorden van leven  

zingen: Ps. 92:7 

 

gebed 

collecte 

zingen: Opw. 595 

zegen 
 


