
Liturgie 25 april 2010 

Geestelijke zegeningen deel 2 
Liefde 

Love is the message 
 

Aanbidding 
LvK 481: 1, 3 en 4(orgel) 

Opwekking 488 (band) 

Votum en zegen 

Herstel mijn eerste liefde….(band) 

 

Luisteren naar God 
Gebed 

Kinderlied: GK 8 Zomaar te gaan (band) 

Kinderen naar de kinderclub 

Lezen 1 Korinthiers 13 

Psalm 95: 1-3 (orgel) 

Preek: geestelijk zegeningen deel 2: Love is the message… 

LvK 305 (orgel) 

 

Woorden van leven 
Opwekking 625 Wat een liefde (band) 

 

Dank en gebed 
Dankgebed en voorbede 

Collecte (orgel) 

Slotlied Psalm 150 (orgel) 

 

Looft de Heer, brengt hem uw dank, 

Looft Hem met bazuingeklank. 

Looft Hem met de harp en luit, 

looft Hem met de trom en fluit 

Looft de Heer, elk moet hem eren. 

Looft Hem laat de cimbels slaan. 

Looft Hem vangt de reidans aan 

Al wat ademt looft de Here! 

 

Looft de Heer, want Jezus leeft 

Looft hem, die genade geeft 

Looft Hem, Hij is onze kracht 

Looft hem, die ons leven bracht 

Looft de Heer, de Heer der heren 

Looft Hem, Hij is opgestaan  

Looft hem, neem het leven aan 

Al wat ademt moet hem eren. 

 

Ga dan heen… 
Zegen 

Amen zingen 

 

Sing it out (band) 

 

 

 

 

 



Teksten opwekking: 

 

Opw 288: 
Heer ik kom tot U. 

Neem mijn hart verander mij. 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken,  

voor de kracht van Uw liefde. 

 

refr: 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door Uw Geest,  

en de kracht van Uw liefde. 

 

Heer kom dichter bij,  

dan kan ik Uw schoonheid zien 

en Uw liefde voelen diep in mij 

 

en Heer leer mij Uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan, 

en elke dag mag leven 

door de kracht van Uw liefde. 

  

refr. 2 of 3x 

 

Herstel mijn eerste liefde: 
Vader in de hemel 

die zoveel om mij geeft 

dat U in Uw genade 

Uw Zoon gegeven heeft 

Dank U voor Uw liefde 

Uw eindeloze trouw 

dat ondanks al mijn falen  

U zegt: "Ik hou van jou". 

 

refr: 

Herstel mijn eerste liefde 

die ik ooit had voor U 

want ik wil van U houden 

nog zoveel meer dan nu. 

Mijn hart moet weer gaan branden 

zoals het heeft gedaan 

vol vuur en vol van hartstocht 

die nooit meer weg zal gaan. 

 

De drukte van het leven 

trok mij met zich mee. 

De liefde die vervaagde 

de passie die verdween. 

Ik was U niet vergeten 

maar nam de tijd niet meer  

om in uw woord te lezen 

bij U te zijn o Heer 

 

refr: 3x 

 

Vader in de hemel 

met eerbied vraag ik nu 

of U mij wilt vergeven. 

Ik kan niet zonder U 

Dank U voor Uw liefde 

Uw eindeloze trouw. 

En Vader, ik wil zeggen 

dat ik zoveel van U hou

 

 

Opwekking 625: 
 

Bij U ben ik thuis 

bij U ben ik veilig 

in U is mijn huis 

in U ben ik heilig, in U 

 

Bij U vind ik troost 

bij U kan ik huilen 

in U vind ik rust 

in U kan ik schuilen, in U 

 

U neemt mij in uw armen 

en droogt mijn tranen af 

 

(2x) 

Wat een liefde 

wat een liefde 

wat een liefde!  

 

Bij U is het goed  

U geeft mij uw zegen 

in U is mijn hoop 

in U zijn mijn wegen, in U 

U hebt Uzelf 

voor mij gegeven 

in U kan ik zijn 

in U kan ik leven, in U 

 

Ik hoef niets te verbergen 

want U wijst mij niet af 

(refrein) 

 

En dat ik steeds 

terug mag komen 

ook als ik ver ben 

afgedwaald 



en U mij altijd wilt vergeven 

wanneer ik heb gefaald 

 

(2x) 

Dat is liefde 

dat is liefde 

dat is liefde! 

 

(2x) 

U bent liefde 

U bent liefde 

U bent liefde! 

 

U bent liefde, u bent liefde! 

 

 

 

 

 

 


