
Deel 2 Love is the Message,  1 Korintiërs 13 (liefde is de eerste 

geestelijke zegen) 

 

Uitgangspunt: Richt u op de hoogste gave, maar eerst wijs ik u een weg die nog 

veel verder omhoog voert (1 Korintiërs 12: 31). 

 

1 Kor. 13 

Dit is geen trouwhoofdstuk. Dit hoofdstuk is dynamiet. Het gaat over verandering. 

Wat verandert jou echt? Dit hoofdstuk focust op wat werkelijk belangrijk is.  

 

Korinthe 

Een echte stadsgemeente. Enorm veel talenten en begaafdheid, maar ook enorm 

veel zelfgerichtheid, egoïsme, arrogantie. Dat zie je ook in deze tijd. Mensen 

hoppen van de ene naar de andere gemeente. Ik moet het goed en lekker hebben. 

We zien veel op drift geraakte mensen die nooit meer tot rust komen. We kunnen 

weinig met dat God ons ergens plaatst. God heeft iedereen een eigen plaats 

gegeven, precies zoals hij wilde (1 Korintiërs 12: 18). Hij zegt daar niet bij dat dit 

een makkelijke plek is. Geestelijke zegen geeft God altijd tot opbouw van zijn 

lichaam.  

 

Wat echt belangrijk is…. 

De eerste verzen van 1 Kor. 13 zijn enorm schokkend.  

1. Wat echt belangrijk is, is iets anders dan begaafd zijn. Je kunt wondergaven 

hebben zonder liefde (Matt. 7:21). Gaven zijn geen bewijs van een goed 

geloof en een veranderd hart. Het gaat om de liefde. Merk je dat je veel 

liefde geeft? Dat je houdt van God, houdt van mensen, houdt van de kerk? 

Egoïstisch zoeken naar gaven zorgt altijd voor liefdesproblemen, meestal 

allereerst merkbaar in je huwelijk.  

2. Wat echt belangrijk is, is iets anders dan goed doen en goed zijn. Goed doen 

is mogelijk zonder liefde.  

 

Gaven en doen… 

Gaven zijn geweldig. Streef naar de gaven. Doen is super belangrijk. Een geloof 

zonder daden is niets. Maar God wil dat jij leeft vanuit een bron. Vanuit een 

verandert hart. Dat allereerst gaat liefhebben. Je kunt leven vanuit een leeg hart 

en vanuit een hart vol vreugde. Een leeg hart heeft uiterlijkheden nodig om 

iemand te zijn. Flitsende diensten, enz… je kunt zomaar een gong zijn zegt Paulus. 

Iemand die heel hart zingt en veel lawaai maakt maar innerlijk leeg is.  

 

Hoe help je een kind om eerlijk te zijn? Door het kindje bang te maken: Pas op als 

je liegt! Door het kindje trots te laten zijn? Jij bent veel te goed om te liegen. Angst 

en trots is allebei zelfgerichtheid. Je werpt het kind terug op zichzelf. Ik hoef niet 

iemand te zijn door van alles te doen. Ik hoef niet bang te zijn. Het gaat om het 

ontdekken hoe geliefd je bent. Heb jij een leeg hart? Of is je hart gevuld met 

liefde…? 



 

Liefde is een persoon.  

Echte liefde is niet allereerst een daad maar een persoon. Liefde moet je 

ontmoeten. Die liefde pakt jou op en verandert jou. Als je liefde vervangt door 

God krijg je een bijzonder beeld van God. God laat zich niet boos maken. God 

verdraagt alles. God rekent het kwaad niet aan. Dit plaatje van God gaat er bij ons 

soms al helemaal niet in. Hoezo plaatjes in je hoofd? Als je God zo leert kennen 

gaat er echt iets met je gebeuren.  

 

Het gaat hier over goddelijke liefde, die onze liefde ver overstijgt. Paulus gebruikt 

niet voor niets vijf keer een ontkenning. De liefde van God is niet wat jij denkt. Die 

liefde is zo anders. Zolang jij je richt op gaven en doen wordt jij jaloers, 

ongeduldig, gericht op ijdel vertoon. Zoek alleen je fundament in Jezus. In hem 

ben je zo geliefd. Het gaat om bovenmenselijke liefde. Die liefde wil God in jouw 

hart uitstorten.  

 

Je hebt vleselijke liefde, mijn will power liefde.  

Er is goddelijke liefde.  

 

Liefde is een kracht 

Liefde overwint alles. Dat is een super belofte. Je overwint het kwade niet door 

het kade na te laten maar door liefde, door goed te doen.  

 

Je kunt leven uit je vlees. Je vlees brengt akelige dingen voort. Lees Galaten 5.  

Je kunt ook leven uit de Geest. Je laten leiden door de geest die jouw wil verandert 

en met jouw geest getuigt.  

 

De allerbelangrijkste zegen, zegen nummer 1 is liefde.  

Alleen liefde is onsterfelijk. Jij sterft, geloof ook, hoop ook. Jezus geloofde ook niet. 

Hij had alleen maar lief.  

 

Voor de bespreking 

1. Een focus op gaven en doen kan er voor zorgen dat je de liefde vergeet. 

2. Hoe zit dat met jouw liefde voor bijvoorbeeld de gemeente?  

3. Merk je bij jezelf veel zelfgerichtheid….. 

4. God heeft jou een plaats gegeven. Die hoef je niet te vinden. Dat kan veel 

rust geven.  

5. Liefde is een persoon. Hoe zie jij God? Zie je wel hoe schokkend de 

opmerkingen over de liefde/God zijn? 

6. Liefde is een kracht. Liefde kan alles overwinnen. Geloof je dat?  

7. Je kunt er voor kiezen om te leven vanuit je vlees of vanuit de Geest. Mee 

eens?  

8. Vijanden…. Hoe reageer je vanuit je vlees? Hoe reageer je vanuit Gods 

Geest?  


