
Pasen en genade…. 
1 Cor. 15:10 dankzij Zijn genade ben ik wat ik ben… 

Wat is genade? 

Het bijbelse woord ‘genade’ heeft 
eigenlijk twee lagen. In het engels 
kun je dat mooi met twee woorden 
aanduiden: het is niet alleen ‘mercy’, 
het is ook ‘grace’. 
�  Mercy: dat je niet krijgt wat je 
eigenlijk wel hebt verdiend. 
 
�  Grace: je krijgt wat je niet hebt 
verdiend. 
 

Wat doet genade? 

1. Genade verbreekt de banden die 
ons tot gevangenen maken van ons 
verleden. Of van andere mensen. 
Vgl. Paulus in vers 8 en 9. 
Hij noemt het zonder erin vast te 
zitten.  
Ben je een zondaar of ben je 
iemand die zondigt? Dart maakt 
behoorlijk verschil! 
2. Genade helpt ons los te laten. 
Paulus worstelde met de traditie 
waarin hij stond en het houvast die 
het hem gaf: hij had aanzien als 
Farizeeër en wist precies waar hij 
zich aan moest houden. In Rom. 7 
beschrijft hij zijn gevecht daarmee. 
En de overwinnin g wordt gegeven 
met Pasen (wie zal mij verlossen uit 

dit bestaan/deze dood?). God zij 
gedankt, door Jezus onze Heer.  
Genade betekent dat Hij de Heer is 
van mijn leven en dat ik dat niet 
meer hoef te zijn, en anderen ook 
niet en de dingen die er nu eenmaal 
gebeuren evenmin.  
3. Genade ontmantelt onze 
verdedigingsmechanismen, 
waarmee we onszelf proberen te 
beschermen. 
Bijvoorbeeld: verdringing, 
ontkenning van de realiteit, 
afzondering, rationaliseren. 
We kunnen het toegeven als we iets 
verkeerd doen en ons kwetsbaar 
opstellen, want genade leert ons dat 
we meer zijn dan onze fouten! 
4. Genade is de enige basis voor 
een (gepast) gevoel van eigen-
waarde. Paulus deinst er niet voor 
terug om te zeggen dat hij meer 
gearbeid heeft dan alle andere 
apostelen. 
Genade betekent : we mogen blij 
zijn met het goede dat we hebben 
gedaan. We moeten God niet de eer 
onthouden die Hem toekomt door 
dat weg te wuiven! 
5. Genade leert ons de kunst van 
het wachten. 
Wachten maakt ons nerveus, werpt 
ons op ons zelf terug, maakt ons 
onzeker. 
Maar als je je gedragen weet, dan 
kun je om zo te zeggen achter-

overleunen, ontspannen. Je gebruikt 
de tijd om dingen op een rij te 
zetten, en je te laten corrigeren. 
Heiliging, vernieuwing van je leven, 
pasen in je leven, dat is vaak een 
proces. 
 

Hoe werkt  genade door? 

‘Zijn genade aan mij is niet zonder 
uitwerking gebleven’, zegt Paulus, 
‘ik heb zelfs meer gearbeid dan zij 
allen’. 
Genoeg om te doen wat God hem 
wil laten doen!!  
Kun je daarop vertrouwen?! 
God leert ons dat heel vaak in de 
gang van ons leven. 
Juist door ons – in Zijn genade! -te 
leren te wachten, om los te laten, 
om je eigen verdediging op te 
geven, om je eigen waarde te 
ontdekken. 
Paastijd is de tijd van leren 
inpassen. We leren de 
gebeurtenissen in ons leven in te 
passen in een groter verband en 
aanvaarden de dingen doordat we 
gaan zien hoe het licht van Gods 
genade erover schijnt ( vgl. de dia’s  
van vorige week!). 
Zo komt de mens tot zijn 
bestemming. Want daar is God op 
uit. Het is pasen en dus is er genade 
in je leven! Zinvol – leven (15:14) 

- 1 Cor. 15:14 omgekeerd: als 
Christus wél is opgewekt, dán heeft 
ons geloof alle zin! Welke zin? 
Genade! 
- is het voor jou eerder ‘mercy’ dan 
‘grace’ of niet? Hoezo? 
- ga de vijf punten bij langs onder 
‘wat doet genade’. Wat herken je en 
wat niet. 
- genade en vertrouwen horen bij 
elkaar: pas dat toe vanuit het 
gedeelte onder ‘hoe werkt genade 
door’. 
 

Liturgie: 

zingen: Opw. 369 door Uw genade,  
   Vader… 

votum en groet 
zingen: Ps. 33:8 zend Uw genade  

neer… 
 
gebed 
lezen: 1 Cor. 15:1-14 
zingen: Opw.  614 (ged.) 
tekst: 1 Cor. 15:10 en 11 
preek over Pasen en genade 
zingen: LvK 487:1, 2 (melodie  
         Gez.174) 
geloofsbelijdenis, zingen Opw. 347 en 
Gez. 141:2 
 
gebed 
collecte 
zingen: Ps. 84:6 
zegen 
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