
 

 

God is trouw! 
 
 
Zingen:  
 
Mijn hulp is van u, Heer (Opwekking 640) 
 
ik hef mijn ogen op naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
Die mij bij zal staan. 
 
mijn hulp is van U Heer, 
die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat ik wankel of val 
U bent mijn Beschermer 
die over mij waakt 
die niet sluimeren of slapen zal 
wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan 
U bent mijn schaduw  
U bent er altijd 
bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
mijn hulp is van U Heer. 

 

Welkom 
 
Zingen: 
Trouw-medley: 
 
Psalm 100: 
 
Juicht alle volken prijst de Heer  
Dient God met vreugde geeft Hem eer 
Komt jubelt voor zijn aangezicht 
En wandelt vrolijk in zijn licht 
 
De Heer is God erken zijn macht 
Hij schiep ons door zijn grote kracht 
Wij zijn van Hem in eeuwigheid 
Zijn volk, de schapen die Hij wijdt 
 
Gaat zingend door zijn tempelpoort 
Zet in zijn voorhof ‘t zingen voort 
Zing daar Gods grote naam ter eer 
Zing tot zijn glorie, looft de Heer 
 
Want goedertieren is de Heer 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer 
Zijn trouw en waarheid houden kracht 
Tot in het verste nageslacht 
____________________________________ 
 
God is getrouw zijn plannen falen niet 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen 
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet 



 

 

Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen 
En ‘t werk der eeuwen dat zijn Geest omspant 
Volvoert zijn hand. 
________________________________________ 
 
 
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
   Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
   iedere morgen aan mij weer betoond. 
   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
   Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
   Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
   iedere morgen aan mij weer betoond. 
   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
   Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Over het huweliijk 
 
Zingen: Ik wil jou van harte dienen 
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
Bevestiging / zegen 
 
Zingend zegenen:  
 
De Heer zegene u  



 

 

De Heer zegene u 
De Heer zegene u  
De Heer zegene u 
En Hij behoede u 
De Heer doet zijn aangezicht over u lichten 
En zij u genadig 
Amen 
 
De Heer zegene u 
De Heer zegene u  
De Heer zegene u  
En Hij behoede u 
De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven 
En geve u vrede 
Amen. 
 
Bijbellezing  
(Door Heleen, zus van Joanne) 

 
Overdenking 
 
Zingen: Psalm 36,2 + 68: 8 
 
Uw goedheid Heer is hemelhoog 
Uw trouw rijkt tot de wolkenboog 
Uw recht is hoog verheven 
Uw oordeel is onpeilbaar diep 
U Here God die alles schiep 
Houdt mens en dier in leven 
Groot is uw goedheid trouwe God 
Ja mensenkinderen vluchten tot 
De schaduw van uw vleuglen 
Wie bij U woont Heer heeft het goed 
U laaft hen met uw overvloed 
Een stroom van louter vreugde.  
 
Geloofd zij God met diep ontzag 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
Met al zijn gunstbewijzen 
Die God is onze zaligheid 
Wie zou die hoogste majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen 
Die God is ons een God van heil 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
Ons ‘t eeuwig zalig leven 
Hij kan en wil en zal in nood 
Zelfs bij het naadren van de dood 
Volkomen uitkomst geven 

 
Gebed, gevolgd door gezongen onze Vader (Opwekking) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
 
Want van U is het koninkrijk, ) 
de kracht en de heerlijkheid, )2x 
tot in eeuwigheid. ) 



 

 

 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, ) 
de kracht en de heerlijkheid, )2x 
tot in eeuwigheid. ) 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, ) 
de kracht en de heerlijkheid, )2x 
tot in eeuwigheid. ) 
Amen. Amen. 
 
Collecte: (Red de weeskinderen van Mozambique)  
 
(Luisterlied tijdens collecte: In de hemel is de Heer) 
 
In de hemel is de Heer 
en Zijn glans is als kristal 
Hij is de Heilige, Hij is God 
en Hij heerst over het Heelal 
 
Er is kracht in Zijn woord 
als de wateren bruist Zijn stem 
als de zon op de zee zo blauw 
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
alle heerlijkheid en kracht 
en aan U is de eer 
en de lof want U regeert! 
 
U regeert! 
 
Miljoenen in gereedheid 
staan de engelen om Zijn troon 
verbijsterend Zijn sieraad 
en de schoonheid van Zijn troon. 
 
Er is kracht in Zijn woord 
als de wateren bruist Zijn stem 
als de zon op de zee zo blauw 
is de rijkdom van Zijn trouw 
 
En aan U alle macht 
alle heerlijkheid en kracht 
en aan U is de eer 
en de lof want U regeert! 
 
U regeert in onze harten 
U regeert over het heelal 
U regeert in ons leven 



 

 

U regeert overal! 
 
Zingen: Glorie aan God (Band en orgel) 
 
Glorie aan God 
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
 
Lof zij de Heer,  
Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert  
tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden,  
wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon,  
eeuwig zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
 
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
 
Kondigt het aan,  
door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld  
van zijn glorie!  
Satan, hij beeft,  
want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen,  
het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
 
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
 
Heersen met Hem  
op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde,  
vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God,  
lof, aanbidding:  
waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  



 

 

over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
 
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God.  
Glorie aan God. 
 
Zegen + zingen: Vrede van God 
 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Mededelingen van de ceremoniemeesters 
 
 
 
 


