
Liturgie Paasmorgen 4 april 2010: 

zingen: LvK 222 “Jezus is ons licht en leven” vers 1, 2 en 3 (orgel) 

vers 1 en 2 cantorij 

vers 3 allen 

 

votum en groet 

 

zingen: Gez. 107 “Ere zij aan God de Vader” vers 1, 2, 3 en 4 (orgel) 

vers 1 allen 

vers 2 cantorij  

vers 3 allen 

vers 4 beurtzang: 

- regel 1&2 vrouwen 

- regel 3&4 mannen 

- regel 5&6 allen 

 

gebed 

 

kinderlied: paasprojectlied vers 8, 9, 10 (piano) 

8. God heeft Israël bevrijd, 

 sterk heeft Hij hen uitgeleid. 

 Door de zee gingen zij heen, 

 en zij kunnen leven.  

 

9. Want de Heer is opgestaan, 

 Hij heeft wonderen gedaan, 

 sloeg de laatste vijand neer 

 en wij zullen leven! 

 

10. Ja, Gods goedheid is zo groot, 

 Hij is sterker dan de dood! 

 Loven wij zijn majesteit! 

 God geeft ons de vrijheid! 

 

lezing: Lucas 24: 1-8 

zingen: Gez. 98 (orgel) 

 

lezing van de tekst: Luc. 24: 37-43 

preek  

zingen: Gez. 110 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (orgel, speelt melodie een keer voor) 

vers 1 cantorij  

vers 2, 3, 4  en 5: allen 

 

viering HA: 

-          instellings- en betekeniswoorden 

-          zingen: LvK 221:2 (orgel) 

-          gebed 

-          opwekking 

-          viering door de banken (muziek orgel en/of blokfluit) 



 

 zingen: Opwekking 615 “Waardig is het Lam” (piano) 

 

Cantorij 

 

Dank U voor het kruis Heer, 

Dank U dat U stierf voor mij. 

U droeg al mijn schuld en pijn; 

nu ben ik rein; 

Uw liefde wast mij schoon. 

 

Dank U voor uw offer; 

vastgenageld aan het kruis . 

Liefdevol vergeeft U mij, 

U leeft in mij 

En omarmt mij als Uw zoon 

 

Waardig is het Lam zittend op de troon. 

Zegevierend voor altijd draagt U de 

hoogste kroon. 

Hoog verheven Heer, Jezus, zoon van God. 

De hemel gaf ons haar grootste schat. 

Waardig is het Lam 

Waardig is het Lam 

 

ALLEN: (volgt direct na vorige regel, snelle 

overgang!) 

Dank U voor het kruis Heer, 

Dank U dat U stierf voor mij. 

U droeg al mijn schuld en pijn; 

nu ben ik rein; 

Uw liefde wast mij schoon. 

 

Dank U voor uw offer; 

vastgenageld aan het kruis . 

Liefdevol vergeeft U mij, 

U leeft in mij 

En omarmt mij als Uw zoon 

 

Waardig is het Lam zittend op de troon. 

Zegevierend voor altijd draagt U de 

hoogste kroon. 

Hoog verheven Heer, Jezus, zoon van God. 

De hemel gaf ons haar grootste schat. 

Waardig is het Lam 

Waardig is het Lam 

Waardig is het Lam 

 

dankgebed 

 

collecte met luisterlied “U zond Uw Zoon” (cantorij) 

 

U zond Uw zoon, onschuldig, rein,  

Hij kon niet langer bij U zijn,  

maar kwam als mens op aarde 

tot Hij werd geslacht als Lam van God. 

 

O Lam van God, Gods eigen Zoon, 

was met Uw dierbaar bloed mij schoon. 

O, neem mijn hart, bestuur mijn lot, 

mijn Jezus Christus, Lam van God. 

 

Zij kruisigden Uw eigen Zoon,  

belaadden Hem met smaad en hoon.  

De Jodenkoning werd bespot,  

ze offerden het Lam van God. 

 

O, Lam van God…. 

 

Ik had de dood verdiend, 

maar nu, dankzij Uw dood, leef ik met U. 

U leidt mij met Uw staf en stok  

en U noemt mij een lam van God. 

 

O Lam van God, …. 

 

 

 

zegen 

gezongen amen  


