Liturgie morgendienst 21 maart 2010:

zingen: Opw. 454
votum en groet
zingen: Opw. 387

gebed

kinderlied: De uittocht — Hanna Lam 1:7
(piano)

lezing: Matth. 12:38-45

zingen: Ps. 33:5,6, 8

preek over bijzondere uitspraken van
Jezus—8

zingen: LvK 460:3

woorden van leven

zingen: LvKk 477

gebed

collecte

zingen: In de hemel is de Heer
zegen

Opwekking 454:

Zegen, aanbidding.

Kracht, overwinning.

Ere zij de eeuwige God.

Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard

zal uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.

U wordt hoog verheven o God

en oneindig is uw heerschappij.

O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God

Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.

Elke tong...

Opwekking 387:
Groot en machtig is Hij.

Groot en machtig is Hij.
Bekleed met sterkte,

gehuld in luister.

Groot en machtig is Hij.

Prijs met mij de naam van God,
vier het feest met mij,

want Hij heeft ons vrijgekocht:
wat een Heer is Hij!

In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer

en Zijn glans is als kristal

Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het Heelal

Er is kracht in Zijn woord

als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht

alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer

en de lof want U regeert!

U regeert!

Miljoenen in gereedheid

staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad

en de schoonheid van Zijn troon.

Er is kracht in Zijn woord

als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht

alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer

en de lof want U regeert!

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven

U regeert overal!



