
“Idols” - afgoden 
Handelingen 19:26 

Onderscheiden 

Idols, X-factor, programma’s in 
overvloed, waarin idolen geboren 
worden. Maar... de tijd gaat snel, 
de aandacht komt en gaat zo snel 
of zo kort als je succes duurt…. 
Het zit middenin onze cultuur.  
Paulus stapt ook middenin de 
cultuur: hij gaat naar het 
marktplein. In het hart van de 
cultuur komt hij een aparte 
boodschap brengen. Over ‘idolen’. 
De idolen/afgoden (= niet-god, 
vgl. af-grond, geen-grond) 
heersen namelijk over die 
plekken, omdat elke cultuur 
beheerst wordt door idolen. Er is 
altijd iets: schoonheid wordt 
Afrodite, het gezonde verstand 
wordt Athena, geld wordt Artemis. 
 

Ontmaskeren 

Middenin die cultuur van ‘idols’ 
zegt Paulus plompverloren ‘dat  
goden die door mensenhanden 
worden gemaakt geen goden zijn’. 
Waarom eigenlijk niet? Ze zijn niet 
in staat om de orde of de welvaart 
of het geluk dat ze lijken te geven 
te handhaven.  
Voorbeelden van persoonlijke 
afgoden en culturele afgoden. 

Mensen hebben het zelf bedacht, 
die idolen, ze hebben zich er 
vervolgens van afhankelijk 
gemaakt, ze zijn eraan verslaafd 
geraakt, maar...redden ze je ook? 
 

Aanval en bevrijding 

Als de afgoden aangevallen 
worden, wordt het gevaarlijk, kijk 
maar in Efeze, Paulus leven loopt er 
gevaar nu hij met de boodschap 
van de bijbel kwam. 
Maar de afgoden bestaan toch 
niet? De Bijbel spreekt daar met 
twee woorden over: ze zijn niks én 
ze zijn zeer machtig. Dat laatste 
komt door de machten van de 
duisternis. die mensen graag in 
hun ban houden. Gevangen 
houden. De duivel is een 
leugenaar die graag wil dat jij je 
op je problemen richt om je te 
laten denken dat jij ze zelf op 
moet lossen. Hij houdt je graag bij 
de enige, echte God vandaan. 
Paulus riskeert in Efeze zijn leven. 
Bij Jezus ging het nog verder: het 
kostte hem zijn leven. En daarmee 
vernietigde Jezus de afgoden! Op 
twee manieren: 1) Hij stierf voor 
onze gevangenschap (onszelf 
gevangen geven aan afgoden, 
idolen) en 2) als ik ontdek dat 
Jezus ook aan het kruis hing voor 
mij, als ik de bevrijding ga inzien 

van mezelf en van mijn wereldje 
en van mijn dingen waarop ik 
probeer te bouwen, dan verander 
ik. 
 

Liturgie 

welkom 
zingen: Gez. 107  
votum en groet 
zingen: Opw. 624 
kort gebed 
 
lezen: Hand. 19:23-26 
zingen: Ps. 115: 2, 3, 4 
lezen: Hand. 19: 27-34 
zingen: Ps. 97: 3 
preek 
zingen: Opw. 544 
 
geloofsbelijdenis 
zingen: LvK 86: 4, 6, 8 
 

gebed + Opw. 436 Onze Vader 
collecte 
zingen: Gez. 165 
zegen 
 
 

 

14 maart 2010 
ds Jan F. de Haan Overkoepelend 

ook te vinden op: www.koepelkerk-arnhem.nl 

 

En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Pieter de Jong:  
 
   mpvoogt@gmail.com 

..Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, 
christendom en God? Geef je dan op 
voor de Alpha-cursus. Mail Erik Kooijker:  
 
  hkooijker1@chello.nl 

Wil je meer weten over de gemeente, 
haar activiteiten of deze dienst nog eens 
terug-luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag 
van de maand om 16:45.  De flyer met 
de onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  bij de uitgang op de tafel. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  


