
Voor wijzen en verstandigen verborgen…The series: Bijzondere uitspraken van Jezus 
Matteus 11: 25-30 

Verbergen/onthullen 
Spannend 

De Context 
Weer gaat het over de afwijzing van 
Jezus. Jezus heeft daar veel verdriet 
van (Lukas 19:41: Had ook jij maar 
geweten wat vrede kan brengen!). 
Jezus brengt zijn pijn bij de vader.  
 
Evangelie 
Ik loof u Vader, omdat u deze dingen 
voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt gehouden maar ze 
aan eenvoudigen onthult (25). Ik loof 
u, vader, schepper van hemel en 
aarde…..(Liefde en autoriteit)  
 
Vreemde uitspraak. Hoe reageer jij? 
God houdt verborgen en onthult. Dus 
ik kan niets doen aan mijn geloof/ 
ongeloof? Waarom is dit een foute 
reactie? Het is evangelie. Zowel 
verbergen als onthullen…  
 
Wil jij Gods manier van zich bekend 
maken accepteren? Gods weg is 
vaak de weg van je hart naar je 
hoofd. In ieder geval is het altijd 
hoofd en hart.  
 
Het gevaar van je verstand. 
Menselijke wijsheid… 
 
 
 

Een onvoorstelbare claim 
Jezus is het hart van Gods 
openbaring en onthulling. 
*God onthult 
*Jezus komt van God 
*Alleen de Vader kent Jezus echt 
*Alleen Jezus kent de vader.  
*Alleen door Jezus leren we de 
Vader kennen.  
*Dat is de wil van de Vader… 
 
Juk is druk 
Wat is dat juk (Matteus 23:4, 
Handelingen 15:10-11).  
Iedereen is vermoeid en belast.  
Jezus daagt je uit! Doe iets met je 
rusteloosheid.  
Druk maakt veel kapot. Voorbeelden.  
Jezus wil ons bevrijden van druk en 
juk.  
 
Kom tot mij 
Bizarre claim: Wie zegt kom bij mij! 
Het gaat om de ontmoeting met 
Jezus. Waarom zou ik Jezus willen 
ontmoeten? Omdat je uit alle 
verhalen leert dat de ontmoeting met 
Jezus geweldige gevolgen heeft. Hij 
is de wijsheid, die door heel haar 
optreden in het gelijk is gesteld (19).  
Wat is in deze tijd Jezus ontmoeten?  
Leer van mij. Wees mijn discipel:  
*vertrouweling 
*volgeling 
*leerling 
 
 

Waarom zouden we Jezus 
aanvaarden als leraar? Dan moet je 
eerst weten wie Hij is. Wij willen 
graag meteen het toetje, maar 
zomaar vergeet je het hoofdgerecht.  
 
Jezus is zachtmoedig en nederig. 
Zachtmoedig staat tegenover hard: 
druk tegenover rust: Liefde 
tegenover macht. Nederig staat 
tegenover trots en hoogmoedig: 
Veroordeling tegenover dienen en 
vrijspraak.  
 
Voorbeelden van naar Jezus toe 
gaan: Leiderschap, huwelijk, zonden, 
ziekte.  
 
Rust 
Je moet niet stoppen met zondigen. 
Je moet stoppen met het allemaal 
zelf willen doen en zelf willen weten. 
Ik ben de wijsheid zegt Jezus.  
 

Uitspraken om over na te 
denken 

1. The longest distance in the 
world is the 12 inches from 
our head to our heart.  

2. Niet alleen jij hebt last van 
druk (opgelegd door jezelf of 
anderen) maar je sleept 
daarin ook andere mee. The 
yoke always has another 
animal.  

3. Wij willen graag meteen het 
toetje (het zoete taartje van 
Kom bij Mij) en vergeten 
zomaar het hoofdgerecht.  

4. Als God vond dat jij 
verstandiger en wijzer moest 
worden, had hij wel een 
leraar gestuurd. Wij hebben 
veel meer dan wijsheid 
nodig. Wij hebben redding 
nodig.  

5. Jouw verstand is geen 
zakdoek waar je tranen mee 
kunt afdrogen. In kennis 
vind je geen antwoord op 
jouw diepste vragen en 
geen verlichting voor de pijn 
van je ziel. De wetenschap 
kan zwarte gaten in het 
universum verklaren, maar 
kan de leegte in jou niet 
opvullen. Wetenschap kan 
marmer polijsten, maar geen 
zonden wegpoetsen.  

6. Ik zit liever in de hemel 
terwijl ik mijn ‘aap nood 
mies’ aan het leren ben dan 
dat ik in de hel zou zitten en 
Grieks kon lezen.  

7. John Wesly geeft een 
samenvatting van zijn 60-
jarige bediening: Het beste 
van alles is, God is met ons! 
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