
Geloof & Genezing. The series: Bijzondere uitspraken van Jezus 
Matteus 8: 14-34

Geloof & Genezing 

Nieuwe tijden breken aan 
Jezus komt iets totaal nieuws 
brengen en zal altijd iets nieuws 
bewerken. Hij is geen nieuwe knielap 
op een oude broek. Hij schenkt 
nieuwe klare wijn. Die nieuwe wijn 
moet je niet in oude zakken stoppen.  
Wat is nieuw?  
Oud en nieuw, vasten of feestvieren.  
 
De zoekvraag van Matteus 
Matteus schrijft zijn evangelie voor 
de joden en is steeds bezig met de 
vraag hoe mensen reageren op 
Jezus. Hij beschrijft steeds 
verschillenden reacties.  
 
Geloof & Genezing 
9:22: Uw geloof heeft u gered.  
9:28,29: Gelooft u dat ik dit doen 
kan? Zoals u gelooft, zo zal het ook 
gebeuren. 8:13: U geschiedde naar 
uw geloof. 9:2: bij het zien van hun 
geloof.  
 
Jezus heeft de kracht om te 
genezen, maar zij die het ontvangen 
zijn degenen die geloven. Het 
nieuwe is gekomen maar het is 
alleen beschikbaar voor hen die 
geloven.  
Geloof heeft gevolgen. Ongeloof 
ook. Zij die niet geloven missen 
alles. Vb. Niet vergeven.  

Valkuilen.  
In ons spreken over geloof en 
genezing zijn er drie valkuilen:  
1……………………………….. 
2……………………………….. 
3……………………………….. 
 
Drie mensen met hun 
geloof 
Hadden deze mensen een groot 
geloof? Het gaat om de vraag wat is 
geloven en wat is een groot geloof. 
Geloven is contact zoeken met 
Jezus en je uitstrekken naar hem om 
hem aan te raken. Altijd als mensen 
met hun leven naar Jezus toegaan 
gebeurd er iets nieuws. Geen nieuwe 
lap op een oude broek.  
 
Zeker weten 
Geloven is het absolute vertrouwen 
dat als jij je leven bij Jezus brengt 
dat hij dan jouw geloof zal belonen.  
Geloven is niet misschien gaat hij 
iets doen. Hij helpt altijd. Hij brengt 
altijd iets nieuws.  
 
Contact zoeken…  
Avondmaal vieren is contact zoeken 
met de gastheer, de levende koning 
Jezus. Komt, smaakt en ziet dat de 
Heer goed is. Als wij zijn 
aanwezigheid vieren gaat er iets 
gebeuren. Hij is onze redder en 
koning. Hij heeft de duivel verslagen. 
Er is geen aanklacht meer. God is 

voor ons. God wil niet dat er iets in je 
leven is dat tegenwerkt 
 
Avondmaal is een geloofsmaal. Wij 
geloven in u, Koning en redder 
Jezus. Wij geloven in uw grootheid 
en autoriteit. Daarom verwachten wij 
veel van u.   
 

In de kring 

‘Als het mis gaat in je leven, kun je 
boos worden op jezelf of op God. Het 
zegt iets over je geloof. Je denkt dat 
iedereen die goed leeft een goed 
leven verdient. Het kan ook anders. 
Als het misgaat in je leven is er strijd 
en verdriet. Je weet door Jezus dat 
God door Jezus voor je is. Hij zal, 
ook al kan hij het lijden toestaan om 
jou te trainen, altijd de liefde van zijn 
vader uitoefenen midden in jouw 
beproevingen’ (Tim Keller). 
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