
Psalm	  139	  
Gods	  leiding	  in	  je	  leven.	  

1. Er	  zijn	  veel	  vragen	  over	  Gods	  leiding	  te	  stellen.	  Als	  u	  ons	  leven	  leidt,	  waarom	  is	  er	  
dan	  zoveel	  ellende	  in	  deze	  wereld.	  	  

2. Hoe	  ontdek	  je	  Gods	  leiding?	  
3. Laat	  jij	  je	  leiden	  door	  God.	  	  

	  
Psalm	  139	  gaat	  over	  Gods	  leiding:	  Vers	  10:	  Ook	  daar	  zou	  uw	  hand	  mij	  leiden,	  uw	  
rechterhand	  mij	  vasthouden.	  Vers	  16:	  alles	  werd	  in	  uw	  boekrol	  opgeschreven,	  aan	  de	  
dagen	  van	  mijn	  bestaan	  ontbrak	  er	  geen	  een.	  Vers	  24:	  Leid	  mij	  op	  de	  eeuwige	  weg.	  	  
	  
De	  lijn	  van	  de	  preek:	  We	  verbinden	  de	  verschillende	  thema’s	  uit	  de	  psalm	  met	  het	  thema	  
Gods	  leiding.	  	  
	  
1. God	  kent	  je	  totaal.	  

Gods	  leiding	  ontdekken	  heeft	  te	  maken	  met	  het	  kennen	  van	  God.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  we	  
Gods	  wil	  en	  Gods	  plan	  kennen.	  Probeer	  voor	  jezelf	  helder	  te	  formuleren	  wat	  Gods	  plan	  
is:	  We	  leven	  op	  deze	  aarde	  om	  God	  te	  verheerlijken.	  De	  vraag	  ‘Is	  dit	  tot	  meerdere	  eer	  en	  
glorie	  van	  God	  ?’	  is	  een	  zeer	  bepalende	  vraag.	  	  
	  
Tips:	  	  

1. Lees	  de	  bijbel.	  Bid	  om	  inzicht.	  Gebruik	  je	  verstand.	  Luister	  naar	  de	  Geest	  die	  in	  je	  
woont.	  	  

2. Ipv	  te	  spreken	  over	  Gods	  leiding	  kunnen	  w	  ebeter	  spreken	  over	  opleiding.	  God	  
vormt	  je	  door	  Jezus	  en	  zijn	  geest.	  Hij	  maakt	  je	  verantwoordelijker	  en	  Hij	  maakt	  je	  
vrij	  zodat	  je	  de	  goede	  keuzes	  kunt	  malen.	  .	  	  

	  
God	  is	  niet	  ver	  weg.	  Hij	  woont	  in	  je.	  Echte	  leiding	  komt	  van	  binnenuit.	  De	  psalm	  leert	  dat	  
zoeken	  naar	  Gods	  leiding	  vooral	  te	  maken	  heeft	  met	  leren	  dat	  God	  jou	  totaal	  kent.	  Hij	  
weet	  dat	  je	  nodig	  hebt.	  	  
	  
2. Gods	  hand	  in	  jouw	  leven.	  

In	  de	  psalm	  gaat	  het	  ene	  paar	  keer	  over	  Gods	  hand.	  Gods	  leiding	  is	  Gods	  hand	  in	  je	  leven.	  
We	  maken	  vaak	  een	  onderscheid	  tussen	  alles	  in	  eigen	  handen	  houden	  of	  alles	  uithanden	  
geven.	  Het	  is	  	  ‘aan	  Gods	  hand	  door	  het	  leven	  gaan’.	  	  
	  
Tips:	  

1. Het	  is	  interessant	  om	  een	  studie	  te	  maken	  over	  Gods	  hand	  in	  de	  bijbel.	  	  
	  
3. Gods	  alomtegenwoordigheid.	  

David	  heeft	  het	  over	  vluchten.	  Dat	  is	  van	  alles	  los	  zien	  van	  God.	  God	  is	  overal	  bij.	  Dat	  is	  
een	  uitnodiging	  aan	  jouw	  adres	  om	  hem	  te	  betrekken	  bij	  alle	  dingen.	  Als	  God	  toch	  overal	  
bij	  is	  wordt	  de	  keuze	  voor	  de	  ene	  of	  de	  andere	  baan	  of	  de	  ene	  of	  de	  andere	  woonplaats	  
relatief.	  	  
	  



Gods	  leiding	  gaan	  zien	  is	  niet	  alleen	  Gods	  wil	  kennen,	  maar	  vooral	  Gods	  aanwezigheid	  
opmerken.	  Psalm	  25:5:	  Leer	  mij	  uw	  paden,	  want	  u	  verwacht	  ik	  de	  ganse	  dag.	  	  
God	  is	  erbij.	  Waar	  jij	  ook	  bent	  kun	  je	  bouwen	  aan	  het	  koninkrijk	  van	  God.	  Werken	  is	  
bouwen	  aan	  het	  koninkrijk,	  opvoeden	  ook.	  Enz..	  	  
	  
God	  geeft	  niet	  voor	  alles	  een	  Bijbeltekst.	  Zo	  kinderachtig	  gaat	  God	  niet	  met	  ons	  om.	  Het	  
gaat	  erom	  dat	  wij	  de	  stem	  van	  Jezus	  gaan	  herkennen,	  zijn	  stijl	  van	  liefde	  en	  recht.	  De	  
stem	  van	  God	  is	  niet	  alleen	  de	  bijbel.	  Hij	  spreekt	  tot	  ons	  door	  de	  bijbel,	  door	  mensen,	  
door	  omstandigheden	  en	  door	  zijn	  geest.	  	  
	  
Geloven	  is	  een	  avontuur.	  Het	  is	  achter	  Christus	  aangaan.	  Maar	  mag	  Hij	  vooropgaan?	  	  
	  
Tips:	  	  

1. Het	  gaat	  niet	  alleen	  om	  wat	  je	  doet	  maar	  vooral	  om	  hoe	  je	  de	  dingen	  doet.	  	  
2. Wie	  je	  bent	  voor	  andere	  is	  belangrijk	  voor	  God.	  	  
3. Of	  je	  er	  bent	  voor	  andere	  is	  belangrijk	  voor	  God.	  	  

	  
4. Gods	  grootheid.	  

Begeerte,	  je	  verlangens,	  wat	  je	  wil	  is	  de	  wortel	  van	  alle	  zonde.	  God	  wil	  ons	  op	  dat	  niveau	  
van	  onze	  wil	  en	  overtuiging	  aansturen.	  Door	  zijn	  Geest	  wil	  Hij	  onze	  wil	  veranderen.	  	  
	  
Iets	  wat	  te	  groot	  is	  in	  je	  leven	  kan	  alleen	  maar	  kleiner	  worden	  als	  iets	  anders	  groter	  
wordt.	  Hoe	  meer	  je	  de	  grootheid	  en	  heerlijkheid	  van	  God	  gaat	  zien,	  hoe	  meer	  jij	  de	  juiste	  
keuzes	  zult	  maken.	  	  
	  
Tips:	  	  

1. God	  wil	  jouw	  wil	  en	  verlangens	  veranderen.	  	  Onderzoek	  je	  wil	  en	  waar	  je	  vol	  van	  
bent.	  	  

2. Hoe	  voller	  je	  bent	  van	  de	  heerlijkheid	  van	  God	  hoe	  minder	  je	  vol	  bent	  van	  dingen	  
die	  je	  aanzetten	  tot	  verkeerde	  keuzes.	  Zo	  geeft	  de	  ontdekking	  van	  de	  grootheid	  
van	  God	  leiding	  aan	  ons	  leven.	  	  

3. Gods	  grootheid	  gaat	  ons	  begrip	  te	  boven.	  Ik	  wil	  niet	  alles	  weten	  en	  begrijpen.	  	  
	  

5. God	  heeft	  je	  gemaakt.	  
God	  heeft	  ons	  geweven.	  Jij	  bent	  absoluut	  uniek	  en	  onmisbaar	  voor	  hem.	  Als	  je	  leert	  wie	  
je	  bent	  en	  hoe	  God	  je	  heeft	  gemaakt	  en	  wat	  je	  dus	  kunt	  hoef	  je	  heel	  veel	  dingen	  niet	  meer	  
te	  doen	  maar	  leer	  je	  dat	  te	  doen	  waarvoor	  God	  jou	  heeft	  gemaakt.	  	  
	  
Tips:	  	  

1. De	  erkenning	  dat	  God	  je	  op	  een	  bepaalde	  manier	  heeft	  gemaakt	  zegt	  dus	  veel	  over	  
zijn	  leiding.	  Leiding	  begint	  bij	  schepping.	  	  

	  
6. Doorgrond	  mij!	  

Gods	  leiding	  heeft	  vooral	  te	  maken	  met	  God	  uitnodigen	  in	  je	  leven.	  Het	  is	  de	  grote	  
ommekeer	  van	  geef	  mij	  inzicht	  naar	  ken	  mij.	  Leiding	  is	  niet	  allereerst	  iets	  waar	  je	  naar	  
moet	  zoeken	  maar	  waar	  je	  op	  mag	  vertrouwen.	  Als	  leiding	  vertrouwen	  is	  gaat	  Gods	  
leiding	  aan	  alles	  vooraf	  en	  hoeven	  we	  niet	  te	  zeggen	  dat	  we	  pas	  achteraf	  over	  Gods	  
leiding	  kunnen	  spreken.	  	  



	  
Als	  jij	  een	  fout	  maakt,	  gaat	  Gods	  plan	  wel	  door.	  Geloven	  in	  Gods	  leiding	  is	  zelf	  je	  
verantwoordelijkheid	  nemen.	  In	  verantwoordelijkheid	  zit	  het	  woordje	  antwoord.	  Je	  
ouders	  helpen	  je	  om	  op	  kamers	  te	  gaan.	  Laat	  maar	  zien	  dat	  je	  op	  jezelf	  kunt	  wonen.	  Zo	  
geeft	  God	  jou	  het	  leven.	  Laat	  maar	  zien	  wat	  je	  er	  mee	  doet.	  	  
	  
God	  is	  als	  een	  adelaar	  doe	  zijn	  jongen	  zelf	  leert	  vliegen.	  Als	  jij	  dreigt	  neer	  te	  storten	  wil	  
hij	  jou	  opvangen.	  	  
	  
7. Jezus	  is	  de	  vervulling	  van	  deze	  psalm.	  	  

Jezus	  is	  God	  met	  ons.	  	  
Door	  Jezus	  leren	  we	  de	  grootheid	  van	  Gd	  kennen.	  	  
Jezus	  werd	  gestuurd	  omdat	  God	  weet	  wat	  we	  echt	  nodig	  hebben.	  	  
Door	  Jezus	  leidt	  Gods	  hand	  ons	  uit	  het	  slavenhuis	  zonde.	  	  
Zijn	  hand	  kwam	  vol	  over	  Jezus	  heen.	  	  
Jezus	  herschept	  jou.	  	  
Jezus	  doorgrond	  jou.	  	  
	  
In	  Jezus	  komen	  Gods	  leiding	  en	  onze	  verantwoordelijkheid	  samen.	  	  
De	  mens	  heeft	  hem	  gekruisigd,	  maar	  dat	  is	  gebeurd	  naar	  Gods	  bedoeling	  en	  voorkennis	  
(Handelingen	  2:23).	  	  
	  
Juist	  daar	  bij	  het	  kruis	  proef	  je	  het	  geheim	  van	  Gods	  leiding	  en	  de	  menselijke	  
verantwoordelijkheid.	  Dat	  geheim	  kunnen	  wij	  nooit	  helemaal	  ontrafelen	  en	  moeten	  we	  
vooral	  niet	  kapot	  preken.	  	  
	  
Het	  geheim	  van	  het	  kruis	  is	  vooral	  dat	  er	  vrede	  komt	  in	  je	  leven.	  	  
	  
De	  wonderlijke	  ommekeer…	  
De	  psalm	  leert	  je	  om	  op	  een	  totaal	  andere	  manier	  na	  te	  denken	  over	  Gods	  leiding.	  

1. Gods	  leiding	  ontdekken	  heeft	  te	  maken	  met	  het	  kennen	  en	  doorgronden	  van	  God.	  
De	  psalm	  draait	  het	  om.	  Geloven	  is	  vooral	  beseffen	  dat	  God	  jou	  totaal	  kent.	  De	  
bijbel	  maakt	  heel	  vaak	  die	  ommekeer.	  Het	  gaat	  niet	  om	  jouw	  liefde	  voor	  God	  
maar	  blijf	  in	  zijn	  liefde.	  Het	  gaat	  er	  niet	  om	  dat	  jij	  kiest	  voor	  God	  maar	  dat	  je	  weet	  
dat	  God	  jou	  heeft	  uitgekozen.	  Het	  gaat	  er	  niet	  om	  dat	  jij	  God	  doorgrondt	  maar	  dat	  
je	  weet	  dat	  hij	  jou	  doorgrond.	  Hij	  weet	  precies	  wat	  jij	  nodig	  hebt.	  	  

2. Van	  hoe	  zie	  ik	  Gods	  hand	  in	  mijn	  leven	  naar	  mijn	  leven	  is	  veilig	  in	  Gods	  hand.	  	  
3. Van	  waar	  is	  God	  en	  hoe	  leidt	  hij	  mij	  en	  hoe	  zie	  ik	  hem,	  naar	  God	  is	  er	  altijd	  en	  

overal	  bij.	  Gods	  aanwezigheid	  geneest.	  
4. Niet	  dor	  te	  begrijpen	  wat	  Gods	  leiding	  is	  leer	  je	  Gods	  grootheid	  kennen.	  Gods	  

grootheid	  alleen	  zorgt	  ervoor	  dat	  jij	  de	  juiste	  keuzes	  maakt	  in	  je	  leven.	  Hoe	  meer	  
je	  vervult	  bent	  van	  Gods	  heerlijkheid	  hoe	  meer	  je	  goede	  keuzes	  maakt.	  	  

5. Van	  hoe	  maak	  ik	  iets	  van	  mijn	  leven	  naar	  God	  heeft	  mij	  gemaakt.	  	  
6. Gods	  leiding	  is	  niet	  iets	  waar	  je	  naar	  moet	  zoeken,	  maar	  waar	  je	  op	  mag	  

vertrouwen.	  	  
	  


