Thema: Bijzonder wonderlijk gemaakt

Aanbidding

Dank u. melodie: dank u voor deze nieuwe morgen (orgel)

1 Dank U voor elke nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag,

dank U dat U voor mij blijft zorgen,
dat ik leven mag.

2 Dank U dat wij U mogen zoeken,
dank U dat U te vinden bent,

dat U voordat wij U ontmoeten
ons bij name kent

votum en zegen.
Zingen: LvK 124: 1, 2, 3 (orgel)

Gebed
Zingen: kinderlied Vuur uit de hemel (band)

Refrein: Vuur uit de hemel
brengt vuur in mijn hart. (2x)

1.Maak mij warm, maak mij zacht
dat ik leef uit uw kracht.
Refrein

Bediening van de doop

Sem Grimmius (Arent en Francien)

Lotte Dorothée van Raalte (Henri en Liesbeth)
Nora de Gelder (Hermen en Suzanne)

Jessie de Gelder (Andre en Eline)

Daniel Spijker (Peter en renske)

Dooponderwijs

3 Dank U dat er steeds mensen leven,
die zijn geroepen in uw Naam,

dank U en wil uw zegen geven

aan wie voor U staan.

4 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat U zichzelf verbindt

aan ons, afhankelijke mensen
kwetsbaar als een kind

2. Maak mij vol van Uw Geest,
maak mij klaar voor het feest.
Refrein

3.Geef mij licht uit Uw bron,
dat ik straal als de zon.
Refrein

Zingen: De Heer doorgrondt en kent jou (psalm 139) (Band)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast mij@en om mij heen,elke dag.



Heer U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Bediening doop
Zingen: De Here zegent jou (band)

De Here zegent jou

En Hij beschermt jou

Hij schijnt zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn

En heel dicht bij je zijn

Hij zal zijn vrede aan je geven.

Getuigenis Andre en Eline

Luisteren naar God

Lezen psalm 139

Zingen: psalm 139: 6+7 (orgel)
Preek:

Zingen: herstel mijn eerste liefde... (band)

Vader in de hemel

die zoveel om mij geeft
dat U in Uw genade

Uw Zoon gegeven heeft
Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw

dat ondanks al mijn falen
U zegt: "Ik hou van jou".

De drukte van het leven
trok mij met zich mee.

De liefde die vervaagde

de passie die verdween.

Ik was U niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw woord te lezen
bij U te zijn o Heer

Dank en gebed
Dankgebed +voorbede
Collecte

Danklied LvK 135: 2+3

Ga dan heen
Zegen (amen zingen)

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

De Here zegent u

En Hij beschermt u

Hij schijnt zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn

En heel dicht bij u zijn

Hij zal zijn vrede aan u geven.

Herstel mijn eerste liefde

die ik ooit had voor U

want ik wil van U houden

nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan

vol vuur en vol van hartstocht

die nooit meer weg zal gaan.

Vader in de hemel

met eerbied vraag ik nu
of U mij wilt vergeven.
Ik kan niet zonder U
Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw.
En Vader, ik wil zeggen
dat ik zoveel van U hou.

Na de dienst zingen we
het nummer
Adembenemend



