
Liturgie kerstmarktdienst 13 december 2009 

 

Thema: Kom zoals je bent… 

 

Belijdenis en groet 

zingen: Opwekking 488 “de kracht van Uw liefde” 

 

Heer ik kom tot U 

neem mijn hart verander mij 

als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken,  

voor de kracht van Uw liefde. 

 

refrein: 

Houd mij vast,  

laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast,  

heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht  

 

 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind,  

gedragen door Uw Geest  

en de kracht van Uw liefde. 

 

Heer, kom dichterbij,  

dan kan ik Uw schoonheid zien 

en Uw liefde voelen, 

diep in mij 

En Heer, leer mij Uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van Uw liefde 

 

refrein 

 

gebed 

lezing: Lucas 1: 26 – 35 ‘het wordt kerst!’ 

zingen: Gez. 48:1 

lezing van de tekst: 1 Johannes 4: 9 en 10 

preek “Kom zoals je bent” 

zingen: Opwekking 539 “Kom nu is de tijd, aanbid Hem” 

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom.  

 

Eens zal elke tong U belijden als Heer,  

buigt zich elke knie voor U neer.  

Toch heeft U het beste aan hem beloofd  

die nu in U gelooft. 

 

gebed 

collecte 

zingen: Ps. 118: 1 en 10 

zegen met gezongen ‘amen’ 
 


