
Liturgie middagdienst 6 december 2009 

In deze dienst zal Arjen de Groot voorgaan. 

Het avondmaal wordt bediend door Gert Hutten 

 

Welkom ouderling 

 

Aanbidding 
Liedboek 434 "Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere" vers 1, 2, 3  

Gezang 78 "Hoe zal ik u ontvangen" vers 1,3,4  

Votum en zegen  

Bidden 

“Here maak mij uw wegen bekend” (psalm 25) (als kinderlied voor groep 7/8) 

Groep 7&8 gaan naar de kinderclub 

 

Viering avondmaal 

Instellingswoorden formulier 5 

Geloofbelijdenis LvK 161 

Opwekking 

Viering 

Zingen Leer mij uw weg o Heer (gezang 185 ELB) 

 

Leer mij Uw weg, o Heer, 

leer mij Uw weg. 

Schenk van Uw kracht mij meer, 

leer mij Uw weg. 

Houdt mij in evenwicht, 

dat 'k voor Uw aangezicht 

wandel in 't volle licht, 

leer mij Uw weg. 

 

Als vrees soms 't hart benauwt, 

leer mij Uw weg. 

Als zorg mijn dank verflauwt, 

leer mij Uw weg. 

Help mij in vreugd en pijn, 

noodweer of zonneschijn, 

steeds blij in U te zijn, 

leer mij Uw weg. 

 

Hoe ook mijn toestand wordt, 

leer mij Uw weg. 

't Leven zij  lang of kort, 

leer mij Uw weg. 

Is dan mijn loop volbracht, 

vrees ik geen dood of macht, 

daar mijn ziel U verwacht, 

leer mij Uw weg. 

 

Wat ook dit leven brengt, 

Hij is nabij. 

't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, 

Hij is nabij. 

Hoe sterk ook satans macht, 

Jezus geeft licht en kracht, 

ieder die Hem verwacht; 

Hij is nabij. 

  
Luisteren naar God 

Schriftlezing: Lucas 16:1-13 

preek 

Amenlied Gezang 164 "Jezus vol liefde" 

 

Dank en gebed 

bidden 

collecte 

slotzang gezang 409 "Laat ons de Heer lofzingen" vers 1 en 5 

zegen 

amen (gezongen) 

  

  


