
Voortdurend - 2 
Deuteronomium 6:4-9 

Ze horen erbij… 

Deut. 6 ademt een heel andere 
geest dan onze tijd met zijn aparte 
jongerenwereld en –cultuur. De 
Bijbel denkt veel meer dan wij in 
de lijn van generaties. In onze 
maatschappij ligt de nadruk op het 
individu. In de Bijbel ligt de nadruk 
nog op de lijn. 
De Bijbel gaat niet op in het hier 
en nu, maar kijkt naar waar het 
heen gaat met het leven.  
En in dat verhaal van die vaders 
en moeders, zijn ze schakels in 
een ketting. Het verhaal moet 
worden doorgegeven.  
 
 

Drie lagen 

In Deut. 6 vinden we drie lagen: 
gedrag, normen en waarden en 
omgang met God. 
1. Bind ze om je arm: dat gaat 
over je daden. Op je voorhoofd: 
het bepaalt je kijk op het leven. Je 
laat dat stempelen door Gods 
geboden. Schrijf ze op je deurpost: 
je huis – dat wijd je toe aan de 
Heer van je leven. De poorten van 
je stad: heel de samenleving 
geregeerd door Gods geboden. 

Dat gaat allemaal over gedrag dat 
je overdraagt – van ouder op kind. 
2. prent je kinderen mijn geboden 
en opdrachten in.  Dan moeten dat 
wel heel zinvolle geboden zijn. 
Dan moet het wel gaan om een 
heel goede wetgever! 
Hoe kunnen we dat doen: inprenten, 
altijd en overal? 
3. God zegt: hou van Mij. Er is er 
maar één zoals Hij. Hij is een God 
uit één stuk! Ik hou jullie vast. Hou 
mij daarom ook vast, heb Mij lief. 
Waar je bent, wat je doet, waar je 
gaat. 
Ook hier gaat het weer om een 
leefstijl. Wat laat je zien, wat laat 
je merken? Wordt je leven 
gedragen door liefde voor God? 
Als we willen groeien in het 
opvoeden van de kinderen (thuis 
en in de gemeente), dan moeten 
we kijken hoe Jezus omgaat met 
de kinderen. Hij laat de kinderen 
bij zich komen: Hij raakt ze aan 
(Hij houdt dus geen preek…), Hij 
omarmt ze, Hij zegent ze. En Hij 
stelt ze ons ten voorbeeld! We 
nemen onze kinderen mee door 
onze kinderen bij Jezus te 
brengen en door te worden zoals 
zij: vragend, verlangend, 
vertrouwend, ontvankelijk. Zó zul 
je voortdurend (!) deze opdracht 
van God werkelijkheid kunnen 
laten worden in je leven.  
 

Liturgie 

zingen: Opw. 462 - band  
votum en groet 
zingen: Gez. 133: 2, 3, 4, 5 
 
toelichting bij de doop 
zingen: Gez. 160 (versie Kees 
Kraayenoord) - band 
HC antw. 74 en opwekking 
geloofsbelijdenis: Gez. 179b  
doopvragen 
zingen na de doop: Gez. 167 
canon 
gebed 
 
lezing: Deut. 6: 4-9 en 20-23 
zingen: Ps. 78: 1, 2 
preek over voortdurend (2) 
zingen: LvK 477:2 – band 
 
gebed gezongen Onze Vader 
Opw. 436 – band 
 
collecte 
zingen: Opw. 598 - band 
zegen 
 
 
 
 
 
 

Gesprek 

1.  Vertel elkaar een mooie 
ervaring die je had toen je als kind 
in de kerk was. 
2.  Wat vind jij het meest 
kenmerkende van kinderen 
waardoor Jezus ze als voorbeeld 
kan stellen? 
3. Hoe kunnen we in onze kring de 
(eventuele) kinderen een plek 
geven? 
4.  Wat willen we onze kinderen 
vooral meegeven in en rond de 
kerkdiensten? 
5. “Ieder op zijn eigen wijs…”? 
Hebben we ook wat verloren toen 
we een gezamenlijke levensstijl 
niet meer zo belangrijk vonden? 
Hoe kunnen we dat ondervangen? 
Of is dat helemaal niet nodig?  
 

DOPEN: 
niet langer 

zelf proberen  
je hoofd 

boven water 
te houden 

                              (Visje) 
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