
Geloofstest, Liefdestest, Wereldtest 
1 Johannes 2 : 3-17  

Inleiding 

Historische achtergrond: Geschreven 
eind 1e eeuw na Christus. Tijd van de 
gnostici. Geen dogma’s maar ervaring. 
Wat je gelooft is niet belangrijk, als je 
maar contact hebt met God. Ook nu, 
nadruk op ervaring en kennisniveau 
neemt af.  
 Testen: veel zaken worden 
getest. Geloofstest: Inhoud en wat laat 
je zien. Hieraan onderkennen wij. 
 

Test 1: Geboden 

Dat we God kennen weten we doordat 
we ons aan zijn geboden houden.  

Gnostici: We kennen God 
doordat we iets voelen en doordat we 
iets ervaren. Niet gebaseerd op 
concrete feiten.  

Zeer interessant hoe 
Johannes reageert. Hij ontkent niet dat 
ervaring belangrijk is. Maar geloof 
heeft te maken met feiten. Met dingen 
die je ziet en die je doet.  

Vernieuwend: Geloof heeft te 
maken met de feiten, maar niet alleen 
de feiten uit de bijbel, maar vooral de 
feiten in je eigen leven.  
 

Test 2: Liefde 

Hoe staat het met de liefde? Ik heb het 
over oude geboden.. Luister niet naar 

iets nieuws, luister gewoon naar het 
aloude gebod. Heb elkaar lief.  

Toch is het ook nieuw. Een 
nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie 
elkaar liefhebben (Johannes 13:34). 
Het nieuwe is ‘Zoals ik u heb liefgehad, 
zo moeten jullie elkaar liefhebben’. Het 
nieuwe is dat door Jezus de liefde een 
nieuwe diepte krijgt. Nieuw is dat de 
duisternis wijkt en dat het licht van 
Jezus schijnt.  Vanaf nu kunnen we 
nooit meer buiten Jezus om over Gods 
liefde praten.  

Test die liefde. Hoe doe je 
dat? Kijk in jouw leven of er ook haat 
is. Wat is haat? Haat staat to liefde. 
Het is of haat of liefde. Achter haat 
gaat een destructieve wereld schuil 
van boosheid, kwaadheid, niet 
vergeven, gevangen blijven. Het is een 
wortel van kwaad. Haat brengt je in de 
duisternis. Het brengt je af van het licht 
en van Jezus. Je wordt blind, je ziet 
het doel niet meer, je weet niet waar je 
heen gaat, Haat maakt je kapot. ‘Een 
haatje’ in je leven is niet onschuldig. 
Test de liefde.  
 Bemoediging (vers 12-14). 
 

Test 3: Wereld 

Heb de wereld niet lief. Wat betekent 
dat? Dat wij ons moeten terug trekken 
uit de wereld? Wij zijn niet van de 
wereld maar vooral wel in de wereld. 
Jezus stuurt ons de wereld in. Het is 
zijn wereld die Hij liefheeft.  

De wereld dat zijn al die 
dingen die niet voortkomen uit de 

vader, maar uit de wereld zelf. Dat is 
gnostische nadruk op gevoel. Dat is 
alles wat de Vader er niet zelf in heeft 
gelegd. Wat in deze wereld is beschrijft 
Johannes vooral als afgunstige 
inhaligheid, zelfzuchtige begeerte, 
pronkzucht.   

Ligt het bootje in het water of 
komt het water in de boot? En wat voor 
een schip is het dan? Een luxe Cruise 
schip of een oorlogsbodem? 

Hoe komt dat water in de 
boot? Hoe meer wij naar binnen 
gericht kerk zijn, hoe meer de wereld in 
de kerk zal sluipen. Hoe meer jij je 
terug trekt uit de wereld, hoe meer de 
wereld in jou zal komen. Je leert 
geloven in de wereld en in confrontatie 
met de wereld. Gods wil staat centraal 
en niet onze, ook wat het doel van de 
kerk betreft.  

God is de landman die snoeit. 
Hij snoeit verkeerde dingen Weg. Dode 
werken. Hij snoeit ook op zich goede 
dingen weg. Zodat de kerk dat kan 
doen waarvoor de kerk er is. Zodat de 
kerk effectief zal zijn. Kerk zijn in de 
wereld. We zijn soms zo gelukkig met 
onszelf, we hebben het goed samen. 
Maar vindt God onzen gemeente ook 
een goede gemeente? Als Jezus nu op 
aarde kwam waar zouden wij hem dan 
vinden? (Het bezoek).  
 
 
 
 
 
 

In de kring 

1. Geloof heeft te maken met de 
feiten, maar welke feiten? 

2. Nieuw is de duisternis wijkt en 
het licht schijnt. Wat betekent 
dit? 

3. Test je liefde? Haat jij 
iemand?  

4. Waarom is zelfhaat zo 
destructief? 

5. Hoe komt het water in de boot 
en de wereld in jou?  

6. Als Jezus nu op aarde kwam 
zou Hij dan de Koepelkerk 
bezoeken? 
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