
Relaties - 5 
Genesis 2:20-23    M/V….M en V    sya en hsa

Niet goed…? 

Genesis 2 focust nog een keer op 
de schepping maar nu vanuit het 
perspectief van: de mens, zijn 
plek, zijn geschiedenis, zijn taak. 
 
Hoe kan dat nou: “niet goed”, er 
was toch nog geen zondeval? 
Lees het in het verband! 
 
De mens geeft de dieren namen 
(Gen.1:28). Hij ziet dat er van elke 
soort meerdere exemplaren zijn. 
En zo merkt de mens dat hij ‘solo’ 
is. “Geen helper die bij hem 
paste”. Dat er niemand anders is 
zoals hij. Niemand om mee te 
praten, niemand om samen 
dingen mee te delen. En vooral: 
hoe moet de mens verder met zijn 
opdracht? God zelf wilde dus al 
heel graag dat er verbondenheid 
zou ontstaan tussen mensen. Net 
zoals er in de drie-enige God  
verbondenheid, relatie is. 
 

Helper 

Het eerste wat je altijd moet 
bedenken over het woord ‘helper’, 
dat is dat de bijbel het woord het 
meest gebruikt voor God! 
Voorbeelden: Ps. 38:22-23; Ps. 

40:17-18; Ps. 46:2; Ps. 124:8; Ps. 
146:5-10.  
Zonder U red ik het niet!  
En dat is precies het tegenover 
gestelde van wat wij soms bij hulp 
en helper denken,  in de relatie 
man/vrouw: nummer 2, hulpje…. 
 

Creatieve eenheid 

De mens (M/V)  wordt nu verdeeld 
over twee mensen (M en V). God 
neemt de ene helft of de 
vrouwelijke component weg en 
daarvan bouwt God, creëert God, 
een vrouw. En vanaf dat moment 
is er een man én een vrouw.  
Verschillend, maar verbonden.  
“Eindelijk een gelijk aan mij”: 
- niet eens een helper die bij mij 
past, als in 2:20,  
- maar alle nadruk op 
verbondenheid (eigen vlees, eigen 
gebeente, uit de man gebouwd). 
 
Twee motieven om verder over na 
te denken: 
- ongelijk en gelijkwaardig 
- verschillen dienen de eenheid 
 
Dat zien we terug in de kerk en 
zeker bij het avondmaal. 
“Hij in ons en wij in Hem”. “Vlees 
van zijn vlees, been van zijn  
gebeente”. 

Hebreeën 2:11  “Hij die heiligt en 
zij die geheiligd worden hebben 
een en dezelfde oorsprong….” 
 
In de kerk en bij het avondmaal 
word je weer neergezet bij de 
diepe bedoelingen van God met 
zijn schepping. Zijn schepping van 
de mens, van man en vrouw. 
Maar onze diepste identiteit ligt 
niet in ons man-zijn of vrouw-zijn 
maar die mag je ontlenen aan 
Jezus Christus, de nieuwe mens, 
de tweede Adam. 
Gen. 2:20 en Gal. 2:20….. 
 
 

In de kring 

1. Lees Genesis 2:18-25. Welke 
zinnen of woorden vallen je het 
meeste op? 
2. Wat is jouw beeld bij het woord 
‘helper’? Hoe verandert dat beeld 
als je je realiseert dat God onze 
helper wil zijn? 
3. Hoe kunnen we als nieuwe 
mensen (M en V) ons door 
Christus laten vormen? Wat 
betekent voor jou: Christus leeft in 
mij en niet meer ikzelf? 
 
 
 
 

Verlaat mij niet, HEER, mijn 
God, blijf niet ver van mij. 
Haast u mij te  

helpen, 
HEER, u bent mijn redding.     
                    Psalm 38:23-24 
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NB! 
Op de achterzijde van 
deze Overkoepelend 
is iets te lezen over de 
wijze van viering van het 
Avondmaal vandaag, in 
het midden van 
waakzaamheid vanwege 
de griep en nuchterheid 
voor wat betreft de 
omvang van te nemen 
maatregelen.  
 


