
Relaties 4 – aanvallen of aanvullen 
Genesis 1:27 

Niet M & V, maar M/V 

De hele aarde is klaar gemaakt, 
de ruimte om te leven is 
gecreëerd en dan gaat het naar 
het toppunt van de schepping: de 
mensen. Let op: er staat niet “man 
en vrouw”, maar mannelijk en 
vrouwelijk. De nadruk ligt niet op 
het verschil, maar op het 
gezamenlijke: de mens, als 
evenbeeld van God. 
 
Is God een man? Is God een 
vrouw? Die vraag leidt tot niets. 
Wat is de bedoeling? Je moet 
zeggen, dat in God het mannelijke 
en vrouwelijke op een volkomen 
manier in balans is. 
En dat is ook Gen.1:27: de mens 
was volkomen, mannelijk en 
vrouwelijk. Net zo volkomen als 
God, van wie de mens - mannelijk 
en vrouwelijk - het evenbeeld is.  
We moeten dus nadenken over de 
mannelijke en vrouwelijke 
kwaliteiten die God in ‘de mens’ 
heeft gelegd. Als je hier gaat 
aanvallen, als je gaat denken 
vanuit een tegenover, dan zit je er 
helemaal naast. Ga je nadenken 
over aanvullen, dan kom je op 
bijbels spoor. 
 

Wat is M en wat is V? 

Bijbels gezien is de kernkwaliteit 
van mannelijk: leiding geven, 
hoofd zijn. Als God! 
En de kernkwaliteit van vrouwelijk 
is: helper zijn. Als God! 
Als God: zo is de mens 
geschapen – mannelijk en 
vrouwelijk, als evenbeeld van 
God, dan moet je ook bij Hem zijn 
om (weer) te ontdekken hoe dat 
dan precies is: leiding geven (als 
God), helpen, verbinding maken 
(als God).  
En je ziet bij de zondeval dat de 
mens juist in die kernkwaliteiten 
de vloek gaat ervaren. 
 
Wij mogen de verbinding die God 
oorspronkelijk bedoeld heeft 
tussen dat mannelijk en vrouwelijk 
te herontdekken. En dat mag, dat 
kan in Jezus Christus. Want Hij is 
de nieuwe mens, de nieuwe 
Adam. 
Hij verbond mannelijk en 
vrouwelijk in een volmaakte 
nieuwe mens! 
Mannelijk en vrouwelijk op een 
geweldig mooie manier met elkaar 
verbonden, in die nieuwe mens 
Jezus Christus. 
Wij mogen ons door deze 
Mensenzoon laten redden. 

Aanvallen...? 

Wat gebeurt er als een man alleen 
mannelijke kernkwaliteiten 
vertoont? Wat gebeurt er als een 
vrouw alleen vrouwelijke 
kernkwaliteiten vertoont? Als er 
vooral een tegenover speelt? 
 
Dit alles is van heel groot belang 
voor onze huwelijken. Wij voelen 
frictie zitten tussen mannelijk en 
vrouwelijk. Dat komt door de 
zondeval. Maar God bedoelde die 
éénheid van mannelijk en 
vrouwelijk. In het huwelijk mag je 
leren dat weer bij elkaar te 
brengen. 
 

In de kerk.....? 

Deze dingen mogen aan bod 
komen in de ‘marriage course’, 
praktisch uitgewerkt. 
In de preek wordt het voor nu 
uitgewerkt naar de manier van 
kerk-zijn. 
Hoe mannelijk/vrouwelijk 
(aanvullend!) is onze kerk 
eigenlijk? 
Wat  M/V begrippen: 
zaak – persoon 
organisatie – gemeenschap 
standpunten – levens 

hoofd – hart 
analyse – intuïtie 
leer – leven 
helderheid – warmte 
De kernkwaliteiten van het 
mannelijke zijn zomaar 
aanwijsbaar. En waar zijn we nou 
in staat om als ‘mens’ plaats te 
geven aan de vrouwelijke 
kernkwaliteiten? 
De discussie (!) rondom de vrouw-
in-het-ambt is een gemiste kans! 
Het gaat veel dieper! Namelijk 
door het vrouwelijke in het mens-
zijn, dus: in het geheel, in het 
sámen, te leren herontdekken als 
schepping van God. Waarbij het 
vrouwelijke een eígen plaats 
inneemt juist met het oog op het 
sámen, het aanvullende, het 
samenwerken. 
Laten we leven en zoeken in 
relatie, in verbondenheid, met 
Christus. Als er één is die niet 
aanvált, maar aanvúlt, dan is Hij 
het. 
 
God schiep de mens als 
zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep 
hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk 
schiep hij de mensen. - 
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