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I waited patiently for the Lord. 
He inclined and heard my cry. 
He brought me up out of the pit 
Out of the miry clay. 
 
I will sing, sing a new song. 
I will sing, sing a new song. 
How long to sing this song? 
How long to sing this song? 
How long, how long, how long 
How long to sing this song? 
 
You set my feet upon a rock 
And made my footsteps firm. 
Many will see, many will see and hear. 
 
I will sing, sing a new song. 
 How long to sing this song? 
How long to sing this song? 
 

Moment van Overgave 
 
Ik bond mezelf vast met touw, en ik 
leefde op eigen kracht. Ik speelde 
met het vuur tot het vuur met mij 
speelde. Het was allemaal nog niet 
zo duidelijk voor mij. We leefden 
niet bewust .Wij waren te slim  om 
te geloven in  Het koninkrijk van 
zekerheid. Zelfs op onze trouwdag. 
dachten we dat we zelf konden 
liefhebben.  Oh God, wilt u ook bij 
haar zijn….Toen leerde ik: Het gaat 
er niet om dat ik in de liefde geloof, 
maar dat  De Liefde in mij gelooft. 
Oh, geloof in mij. Op dat moment 
van overgave zakte ik op mijn 
knieën. Ik merkte de voorbijgangers 
niet eens op, zij mij niet. Ik ben op 
veel donker en duister plaatsen 
geweest. Bij het altaar van de 
duisternis. Maar nu smacht mijn 
lichaam. Het smeekt om terug te 
keren naar mijn hart, naar het ritme 
van mijn ziel, naar het ritme van 
mijn onbewuste, naar het ritme dat 
verlangt om van controle verlost te 
zijn. Ik toetste de nummers in op de 
pinautomaat. Ik zag mezelf in de 
spiegel. Een gezicht dat naar mij 
terug staarde. Op het moment van 
overgave wordt geloof belangrijker 
dan zichtbaarheid. Ik merkte de 
voorbijgangers niet op en zij mij niet 
Diep in gedachten ging ik de 
verschillende fases van Het Kruis 
van Jezus bij langs. Terwijl iedereen 
een andere kant op kijkt en ze tellen 
af tot de pijn gaat stoppen.  

  
Wanneer gaat de pijn in mij 
stoppen? Wanneer? Op het 
moment van overgave. Als geloof 
belangrijker wordt dan 
zichtbaarheid. Ik merkte de 
voorbijgangers niet op 
Zij mij niet. 

Moment Of Surrender  
 
I tied myself with wire  
To let the horses roam free  
Playing with the fire  
Until the fire played with me  
The stone was semi-precious  
We were barely conscious  
Two souls too smart to be  
In the realm of certainty  
Even on our wedding day  
We set ourselves on fire  
Oh God, do not deny her  
It’s not if I believe in love  
If love believes in me  
Oh, believe in me  
At the moment of surrender  
I folded to my knees  
I did not notice the passers-by  
And they did not notice me  
I’ve been in every black hole  
At the altar of the dark star  
My body’s now a begging bowl  
That’s begging to get back, begging to 
get back To my heart  
To the rhythm of my soul  
To the rhythm of my unconsciousness 
To the rhythm that yearns  
To be released from control  
I was punching in the numbers at the 
ATM machine I could see in the 
reflection  
A face staring back at me  
At the moment of surrender  
Of vision over visibility  
I did not notice the passers-by  
And they did not notice me  
I was speeding on the subway  
Through the stations of the cross  
Every eye looking every other way  
Counting down ’til the pain would stop 
At the moment of surrender  
Of vision over visibility  
I did not notice the passers-by  
And they did not notice me 

 

Genade 
Genade, ze neemt de schuld op 
zich. Ze verhult de schande 
Verwijdert de vuilheid 
Het zou haar naam kunnen zijn 
 
Genade Is een naam voor een 
meisje. Het is ook een concept dat 
de wereld veranderde. als ze door 
de straat gaat kun je haar geluid 
horen. Genade vind goedheid In 
alles 
 
Genade zij moet door de wereld 
gaan 
Ik bedoel niet op de weg maar zij 
moet de gelegenheid krijgen om 
aan het woord te komen.  
 
Ze gaat veel verder dan karma.  
ze reikt veel verder dan karma 

Als genade aan het werk gaat klinkt 
er muziek, genade vindt schoonheid 
in alles.  

Genade draagt de hele wereld. 
Voor haar geen champagne, geen 
mooie krullen gedraaid tussen haar 
vingers  

Ze is een parel 
In perfecte staat 
Wat eerst was gekwetst 
Wat eerst was gebroken  
Wat een litteken achterliet 
Steekt nu niet meer 
 

Want genade maakt schoonheid 
uit lelijke dingen. Genade vindt 
schoonheid in alles. Genade vindt 
goedheid in alles. 

 

Grace 
Grace She takes the blame 
She covers the shame 
Removes the stain 
It could be her name 
 
Grace, It's a name for a girl 
It's also a thought that 
Changed the world 
And when she walks on the street 
You can hear the strings 
Grace finds goodness 
In everything 
 
Grace, She's got the walk 
Not on a ramp or on chalk 
She's got the time to talk 
 
She travels outside Of karma, karma 
She travels outside Of karma 
 
When she goes to work You can hear the 
strings. Grace finds beauty everything 
 
Grace She carries a world on her hips 
No champagne flute for her lips 
No twirls or skips between her fingertips 
 
She carries a pearl in perfect condition 
What once was hurt  
What once was friction 
What left a mark 
No longer stings 
Because grace makes beauty 
Out of ugly things 
Grace finds beauty 
In everything 
Grace finds goodness 
In everything 
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Ik heb geduldig op de Heer gewacht. 
Hij boog voorover en hoorde mijn 
roep.Hij haalde me weer uit de put. 
Uit de modderige klei. 
 
Ik zal hierom een nieuw lied zingen. 
Ik zal zingen, zingen een nieuw lied. 
Hoe lang duurt het voordat jij dit lied 
gaat zingen?Hoe lang, hoe lang, hoe 
lang…Hoe lang moeten we dit lied nog 
blijven zingen? 
 
U zet mijn voet op een rots 
En maakte mijn voetstappen vast. 
Velen zullen het zien, velen zullen het 
zien en horen. 
 
Ik zal een nieuw lied zingen. 
Hoe lang duurt het voordat jij dit lied 
gaat zingen?Hoe lang moeten wij 
daarom dit lied nog zingen?  


