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Vriendendiensten over geloofshelden.  BONO van U2 
Bono over gerechtigheid en genade. Psalm 40… 

 
 

Helden 

Waarom een serie over geloofdhelden? 
God maakt zich bekend via 
levensverhalen van mensen. We hebben 
het nodig dat we verhalen horen over hoe 
God werkt in levens van mensen toen en 
nu.  
 

Bono een held?  

In 2005 werd hij door Timemagazine 
uitgeroepen tot man van het jaar, niet om 
zijn muziek maar om zijn niet aflatende 
strijd tegen onrecht in deze wereld. Hij is 
een profeet die alarm slaat (Psalm 40: 
10).  
 
Het gaat er niet om wij God vragen om te 
zegenen wat wij doen, maar we moeten 
betrokken raken in dat   waar God mee 
bezig is. Daar rust zijn zegen op (Psalm 
40: 8-9).  
 
Beroemdheid is belachelijk, maar je kunt 
het gebruiken. Gods orde van de dingen 
is het belangrijkste.  De klap die je dan 
uitdeelt komt niet van jezelf. Het bezit de 
kracht van een veel grotere zaak (Psalm 
40:11).  
 
Bono heeft een gloeiende hekel aan wat 
hij noemt religie. Religie is de vijand van 
God. De leer komt in plaats van gewoon 
doen. Discipline ipv van discipelschap. Er 
zijn teveel kerken die geleid worden door 

mensen ipv door de Geest. Ik wil geen 
offerande zegt God (Psalm 40: 7). God 
wil liefde. Hij citeert 1 Korinthiers 13: 1-3. 
Je kunt van alles doen maar als je de 
liefde niet hebt....  
 

Genade en Karma 

Er zijn verschillende soorten geloof. Je 
hebt de originele versie en de cover 
versie.  
 
Er zijn twee covers: Mensen maken van 
geloven een lijst instructie. Je bent 
acceptabel als je goed leeft....  
Anderen gebruiken religieus ervaring als 
hulpmiddel voor een goed gevoel en een 
hulpmiddel voor zelfontplooiing. God is 
een middel voor jou.  
 
Bono noemt dit junkfoot religie. Makkelijk 
te verteren godsdienst die je een 
hartkwaal bezorg.  
 
Wat is het origineel? Bono gebruikt 
daarvoor het onderscheid tussen Genade 
en Karma.  
 
Karma is dat je krijgt wat je doet. Karma 
is de som van alle gedachten en daden 
van de mens gedurende zijn leven, 
waardoor je lot in het volgende leven 
wordt bepaalt.  
Genade is totaal anders. Ik zou diep in de 
problemen komen als ik werd afgerekend 
op mijn daden zegt Bono. Ik heb echte 
redding nodig (psalm 40: 1-3).  

Jezus kwam om de zonden van de hele 
wereld op zich te nemen zodat wat wij 
doen ons niet vergolden wordt en onze 
zondige aard niet onze ondergang wordt.  

En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Pieter de Jong:  
 
   mpvoogt@gmail.com 

 
Omdat Bono Jezus leerde kennen en het 
woordje genade (volgens hem het 
allermooiste woordje wat er is) schreef hij 
de liedjes 40, Grace en onlangs Moment 
of Surrender.  Wil je meer weten over de gemeente, haar 

activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

 
Ik zing nu ik redding hebt ontdekt (psalm 
40: 4). Hoe lang moet ik dit lied nog 
zingen? Hoe lang duurt het voordat jij dit 
lied gaat zingen?  
 ..Of wil je met anderen tijdens een aantal 

maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
 
  hkooijker1@chello.nl 

Hij gaf zich over. Hij leerde dat het niet 
ging om zijn geloof in de liefde maar om 
De Liefde die in hem gelooft.God is liefde 
in actie. Hij leerde om controle los te 
laten... overgave... Kijk maar mee. 
 
Lees de hele preek na op  Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 

de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  bij de uitgang op de tafel. 

www.koepelkerk-arnhem.nl
 

 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  

http://www.koepelkerk-arnhem.nl/
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